İki yıl içinde 6 bilim adamımızı katleden caniler, ” kara liste” lerindeki 7. aydına da kıydılar 


Prof.Tütengil öldürüldü 


; © Tütengil”-in eşi katillerin yakalanmasını, Dünyaca tanınmış bilim adamı Cavit Orhan Tütengil TÜRKEŞ” iN TOKIAN t SINI istedi ilgili çeşitli inceleme ve araştırmalar yapan Tütengil, çe 


e y e T Yayı © Darendelioğlu’ ndan sonra Prof. Doğanay’ ın Aküzüm’ den sonra Tütengil” in öldürülmesi, 

cinayetlerin gerginlik ve panik yaratmak amacıyla bilinçli olarak tırmandırıldığını 


i STANBUL Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyoloji 


Kürsüsü Başkanı olan Prof. Cavit Orhan Tütengil dünya çapında ün yapmış değerli bir sosyolog ve bilim adamıydı. Yaşamı boyunca özellikle azgelişmiş ülkelerle 


(Devamı sa, 7, sü.2'de) 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CUMARTESI 


gösteriyor 
ARALIK 1979 ISTANBUL (ÖZEL) 


Kuruluş yık: 1921 
Kurucusu: ŞEFİK HÜSNÜ 


değerli bilim 


BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 500 KURUŞ 


i Kİ yıl içinde, € 


adamımızı öldüren caniler dün de Profesör Cavit Orhan Tite gil'i katlederek, "kara" cinayet | tesine. bir aydını daha eklediler 


MHP Genel Başkani Alpaslan Tür keş'in, iki gün önce öldürülen MHI li Hüseyin Cahit Aküzüm'ün ze ,töreninde "intikam alr ndan söz ettiği gün m len saldırı, büyük tepkiyle landı 
Olay, 


Antbirlik eski Genel Müdürü Abdurrahman Sağkaya, 


ana ge karşı 


dün sabah saat 08.00'e 
5 kala meydana geldi. İstanbul 
Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyoloji Kürsüsü Başkanı, birçok eserin değerli e A ve profesör Ti gil, evinden çıkır göre mek üzere olob rağına odri yürüyordu. Tütengil İçlevent Fulyali sokaktaki evinden çıkıp, Sümbül sokağa girdiği anda pusuya patmış olan caniler sald: (Devamı sa.7, sü. 3'de) 


İşgüzar zamanında Bakanlığa uzman olarak girmiş 


Jtiraf taki cina yet yi en 


Tanınmış bilim adamı, değerli insan Cavit Orhan Tütengil faşist katillerce katledildi. Yukarıda Tütengil'in cesedi cinayelten hemen sonra görülüyor. (Fotoğraf: AYDINLIK) 


Genel Müdür, yz 
Sosyal Güv: nlik anmenn 


DOÇ. ORHAN YAVUZ 


21 Haziran 1977'de 
Erzurum'da öldürüldü. 


DOÇ. DR. 
BEDRETTIN CÖMERT 


Bakanlığında 


ANKARA(ÖZEL) 


AVADAN dönen li Temmuz 1978 gü komando Ömer nü ¿Ankara'da katledildi. 
Tanlak'ın gazetemize verdiği yazılı "itiraf"ındaki, ORD PKOF BEDRİ 


Aksu İplik Fabrikasında iki işçinin ölümüyle sonuçlanan saldırı olayının 


KARAFAKİOĞLU 


Bulut'un 


düzenleyicisi, Antalya katili 20 Ekim 1978'de İs Antbirlik eski Genel Mü- Soner tanbul'da faşist katillerdürü Abdurrahman Sağ- Özcan ce öldürüldü. 
n kaya, Sosyal Güvenlik Türkeş'in o Bakanlığında uzman kad: Trabzon'a DOÇ NECDET BULUT rosunda çalışıyor. ld „t -s Cinayetten Abdurrahman Sağka Trada 26 Kasım 1978 tarı ya'nın Hilmi İşgüzar'ın yanında hinde Trabzon'da vurulbakanlığı döneminde işe yol du, 8 Aralıkta kurtarılagirdiği bildirildi. Sağka- açarken. . mayarak öldü. 
sonra e ya, Antbirlik Genel Mü- (okla Ea İri Re V i i işareti, PROP. FIKRET ÜNSAL . I . rütmeyi durdurma kararı Doe 1 KICN ü lınmasını istemişti. Da ili i Dr. dan Besen'den 4 bin m KATİLİ YAKALANDI AZMETTİRENLER SERBEST ir istemini reddettiği öğ- -e Bulut PROF.ÜMİT YAŞAR renildi. Sağkaya'nın Da üst nıştayınserot kararından C DOĞANAY si a Sosyal 3 i pr e Gil 20 Kasım 1979'da ts- 


MİSK Genel Sekreteri 


lira aldım” Mete Beşen 


© Mete Beşen parayı verirken bir şey sormadı, ihtiyacımız olursa yine gelmemizi söyledi 


C 8sayfada > 


Bakanlığındaki göreve getirildiği belirtildi. 
ömer Tanlak, Antalya'da Aksu İplik Fabrikasından iki işçinin öldürülmesi olayını anlatırken, Antbirlik Genel Mii dürü Abdurrahman Sağ kaya'nın Aksu İplik Fabrikasında 20 kadar MHP' 
li işçinin dövülmeleri ü zerine çok öfkelendiğini, hazırlanan vurucu güce arabasını tahsis edip, Aksu Fabrikasını o göstererek, (Devamı sa.7, sii.3'de) 


MHP Gençlik 
Kolları yayınımızın Bi da gercek dışı 


tanbul'da öldürüldü. 


Doçenti Necdet Bulut anılıyor 


HABER MERKEZİ versitede düzenlenen bir toplantıda anılı- fakioğlu'ndan sonra soktukları dördüncü 

ROFESÖR Cavit Orhan Tütengil'in yor bilim adamıydı. Bu kara listeye daha sonra 

katledildiği gün, bir yıl önce öldürü- Doçent Necdet Bulut, bilim ve insanlık Profesör Fikret Ünsal. Profesör Umit Yaşar 

len Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim düşmanı katillerin kara listelerine Orhan Doğanay da eklendi. Türkiye'nin değerli 

üyesi Doçent Doktor Necdet Bulut da üni Yavuz,Bedrettin Cömert ve Bedri Kara- bilim adamlarına (Devamı 5.7, sü, 1'de) 
iye'de 3 


RGÜN-. 


İPEKÇİ OLAYINA 
NİÇİN ÖZEL 
HASSASİYET 
GÖSTERİLİYOR? 


TİKP içel il 
Başkanını yaralayan bir 

IGD’ li yakalandı 
©Sanık ” Saldırıyı 

planlayanlar 

arasında İGD 


Yönetim Kurulu 
Üyesi Osman Akın da 


Şeriatmedari taraftarları, Tebriz Valisini görevden aldı 


J RAN' ın önde gelen dini liderlerinden Ayetullah Şeriatmedari'ye bâşarısız kalan bir suikast 


Le vi Uil 


yapilması ve Azerilerin suikaste tepki olarak Tebriz Radyo-TV'sini ele geçirmesinden sonra, Şeriatmedari 


T (Devamı, Sa. 7, Sü, 9'da) 


ereb ak me ürlrın igidi. olduğunu ileri z Shi i Tea sürdü Kamuoyu; cinayetin bir örgüt tarafından gerçekleştirildiği ahte gözyaşlarını 


ANKARA(ÖZEL) | 


i SKİ komando Ömer Tanlak'ın i “itiraf "ında Mete Beşen'in ken- 
_ disine 4 bin lira verdiği şeklindeki a- 


Sekreteri Mete Beşen'le görüştük. 
Mete Beşen, önceki günkü gazetelerde çıkan haber üzerine Sıkıyönetime müracaat ederek, yayının kendisi 
| hakkında ihbar kabul edilmesini ve 
j gerekenin yapılmasını istediğini söyledi. 
Hakkında daha önce Sıkıyönetim ` Komutanlığı tarafından açılan silah- 
<h çete kurmak davasını kastederek “de, "İşgüzar memurlar hakkımızda © davalar açıyorlar. Biz altı celseye 
| çıktık. Ancak gürültülü, şamatalı 
i bu olaydan beraat ettik." dedi. Be- i şen, bu suretle açılan davanın kişisel 


(Devamı sa.7, sü.4'teĵ 


© çıklamasıyla ilgili olarak MISK Genel i 


Piyangotepe olayları 


Erol 
Türkmen 


Yarın 


ANKARA (ÖZEL) 
MHP Gençlik Kolları 
Genel Merkezi gazelemiz de teşkilatları hakkında yayınlanan yazının gerçek dışı olduğunu ileri sürdü 
MHP Basın Bürosuh- dan yapılan açıklamada 


"MHP Gençlik Kolları 
Genel Merkezi hiç bir şekilde (o kanunsuzluğun içinde olmamış, daima meşruiyet içinde çalışmalarını (o sürdürmüşler" deniliyor 


MHP Gençlik Kolla- 
“ının konuyla ilgili açıkamasında ayrıca Şu gör rüşler ileri sürüldü 

“Sözkonusu (o gazele: 
nin bugünkü nüshasında, güya daha önceleri MHP' 
li olan bir şahsın itirafları 

(Devamı sa. 7, sü. 6'da) 


görüşünde birleşirken Hergün, “ipekçi olayı”nın üzerine gidilmesinden rahatsız 


AMUOYU Abdi Ipekçi'nin öldürülmesinin ve katil Ağca'nın askeri cezaevinden kaçırılmasının bir örgüt tarafından gerçekleştirildiği üzerinde birleşirken, Hergün gazetesi “İpekçi olayına niçin özel hassasiyet gösteriliyor?" demeye başladı. 

M.Ali Ağca'nın gıyaben yargılandıgı 5 Aralık duruşması ile ilgili bir haber yaymlayan Hergün gazetesi sanık avukatı Turan Özbay'ın sözlerine geniş yer ayırdı. Haberi "İpekçi olayına niçin özel hassasiyet gösteriliyor?” 
başlığı ile veren gazete şahit Sadık Ak- 

(Devamı, Sa. 7, Sü. 9'dak 


Ne demişlerdi 


1) Öldürüldüğü gün: 
"ipekçi" yi TİKKO öldürdü” 
2) Ağca yakalanınca: 

” Acaba katil Ağca” mı?” 

3) Ağca kaçınca: 

"Niçin bu kadar hassasiyet gösteriliyor” 


bırakalım 


İusuna hedef olmuştu. 


Profesör Cavit Orhan Tütengil, yeri yurt aşkıyla dolu seçkin bir aydındı. Ülkemizin birliğine kastedenler, Abdi İpekçi'ye, Doğan Öz'e, Bedrettin Cömert'e, Bedri Karafakioğlu ve Ümit Doğanay'a yönelttikleri silahlarını ona da yöneltti- 


ler. 


Şimdi bütün yetkili ve sorumluların demeçleri başlayacaktır. Tütengil'in ölümünden duyulan üzüntüyü belirten konus- 

(Devamı sa. 7, sü.5'de) 


zem İm 


Oral Çalışlar 


Tütengil'in ölümüyle bir kere daha acıyla sarsıldık. Ülkemizin yetiştirdiği değerli bir insan yine faşist katillerin nam- 


ÜRKİYE İşçi Köy- 


lü Partisi İçei İl 
Başkanı Fatih Atilla'yı yaralayan o İGD'lilerden 
Ali Kenan Alev yaka landı. 


Önce İGD'den ayrıldığını, olay sırasında Adana'da olduğunu iddia eden Ali Kenan, Fatih Atilla'nın ve mahalledeki bir tanığın kesin teşhisi üzerine saldırıya katıldığını itiraf etti 

Sanık ayrıca,saldırıyı 
5 yol civarındaki Karadeniz Kıraathanesinde Atilla Bal önderliğinde planladıklarını, İGD Yönetim Kurulu üyesi Osman 
Akın ve Vedat Erdal'ın da planlamaya katıldıklarını açıkladı. 

TİKP İçel İl ö 


(Devamı sa.7, sü.9'da) 
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8aralık 1979 


Başlık, azıcık uzun oldu ama, göreceğinizi...bir kez daha göreceksiniz! 

r*+ 

Karşımda oturan Türkkaya Atəövdü. Güngörmüş yağmurluğuna sarmalanmıştı. Bizim toplumumuz- da, ticarete dökülmeyen bilgi, kişiyi pek yaşatmaz! 

Ticarete dökülmeyen bilgi, dört çocuktan ikisine, ömeğin kışlık palto aldırabilir mi ha? 

Babadan kalma evi'barkı yoksa, kaç gün yaz tatili yaptırabilir, ha?... 

Bir tek dişini onartmak için, 12 
dişini yitirecek zaman bekletmez mi ha?.. 

Yalan mıyım, doğru muyum?.. 

Türkkaya Ataöv de dökmemişti ticarete! 

Bürokraside rahat yaşamak, belirli bir dalda uzmanlaşmış olma ya bağlıdır. Uzmanlaşmış olmaya değil!.. Üniversitede de öyledir. 
Bürokraside ne may tapır işler. 

Adam, ataşe gider, hıyar döner, ve hıyarlığı itibar görür. 

Herkes onunla: beraber dövünür: 

—Çocuğu Almanya bulamanya okulunda, dördüncü sınıfta okuyordu. Merkeze çağrıldı. Şimcik n'apacak?... Türkçeyi de epey unuttu. 
Şimcik n'apacak?... (Kış günü Gül Hemşirs,« Ankara'dan, Bitlis'e postalanır, kimse ses çıkarmaz ama!) 

—Mobilyalar almıştı...Obüson... 
taksitlerini n'apacak, şimcik n'apâcak? 

Otomobil almıştı, son üç taksidi kaldı: Şimcik n'apacak, n'apacak? Ataövler için de kimse dövün- 


« mez, O dertli başının çaresine bak- 


mays zorunludur... 

Ò da, bakıyor işte.. Şimdi, 125- 26.14.802-19 numaralı konşimentoyla uğraşıp duruyor. 

Bir yapıt hazırlamış, yabancı dil, Basıldıktan sonra, uzun süre eline ulaşmamış yapıtı, Sonracığıma, gavurcuklar bile rikkate gelmişler. 

Kendisine elli tane yollamışlar... 

Konşimento numarası, işte başliktaki numara. Birkez daha'yazmak istemiyorum, çok uzun... 

Kitap, ırkçılık aleyhindeki kararları tahlil eden bir yapıttı, Türkiye'nin de katıldığı kararlar... İspanyolcaya bile çevrilmiş ve meraklılarına sürülmüştü. 

Şimdi kitaplar gümrükten emni- 


, yete gidecekmiş. Orada kıraat edile- 


cekmiş, ister Çince ola, ister maçince... 
Demek her tarafta, dil bilgini, 


, sosyolog, filozof, uzmanlarımız var. 


or ve GE mon unm GG GG m GG a 


—Bak kardeşim...bu, yanlış uygulama.. 

—Nasıl bilerek!... 

—Bak kardeşim..bir yasaklanmış kitap listesi vardır. Bakanlar kurulunun kararıyla yasak... Yapıt o listede değilse, bunca formaliteye gerek vok!,. Tamam mı?... 

Tamam ama, bizim kitaplar... 

—Bilerek yanlış uygulama. o kadar ve bu kadar!... 

Bir komik olay daha anlatayım... 
Lenincağızın yirmi dört mü,yirmi üç mü yapıtı vardır. 

Bunları satan kuruluş, bir gün, saçmı başını yoluyordu. Nerdeyse, kuruluşun sahipleri öz be öz camlarını, çerçevelerini indireceklerdi. Öz be öz tepelerine! 

Uzmanlar ve bilirkişiler, yirmibirinci cildi sadece zararlı görmüşlerdi. Şaka yapmıyorum. Bugünlerde çok şakasızım. Birkaç nedeni var... 

Birincisi, o çalışkan, o genç. 
Bodrum Müzesi Müdürü Oğuz Alp sözen, Bodrum'dan alınacakmış... 
Politika artık müze müdürlerinin atanmasına değin varıyor?... 

Söylenti olduğuna inanmak isterim!... 

Ne o, denizaltı buluntularına, kötü etki yapmasından mı korku- 


bilerek, 


NİMET ARZIK 


Kavgacılar için... Konşimento no: 125-26.14.802-19 Eylül | 


Onunla, Bodrum Müzesi görkem- li bir mazan olmaktan çıkmıştı... . 


Pul kadar pul yüzünden Gelelim Türkkaya A taök'e: Başına zaten gelen, pişmiş tavugun başına bir ırki kez ya gelmiştir, ya gelmemiştir!... 

Baki Tuğ var ya... 12 Mart'ın 
Baki Tuğ'u...karşısına çıkmış 12 
Mart'ta... Baki Tuğ, Türkkaya Ataövün karşısına çıkacak değil ya... 

Dünyada bir protokol var!... 

Bir pulcağız o yüzünden... Pul pek uğurlu meta değil, Nedenini, az sonra açıklayacağım... 

Ataöv, bir arkadışının oğluna bir zarfta, pullar göndermişmiş. İçinde bir SS Cumhuriyetleri pulu da var-MIŞ. 

Bir de not düşmüş! 

“Değerli pullar”...diye... 

"Değerli" demesi , Sovyet Rusya pullarının bizde azlığı nedenin- den ötürü! Herkes Lenin'in mezarına arzuhal vermiyor ki Türkiye' den ve yanıt almıyor ki, mezar- dan! 

Baki Tuğ sormuş: 

-Değerli, diyorsunuz...bu Rusya'nın değerinden değil, değil mi?... 

Ey kafam, vur öz özünü duvara... 
Hadi vur! 

Üstelik, Anayasada, der ki, bütün Anayasallığıyla, "Vatandaşın hafifinden bazı özgürlükleri vardır”... 
gelde inan! * 

Uğraşın başarılı ola Türkkaya Ataöv... O pardösünü de, ilmini ticarete dökmeden tez elden değiştirsen... 

Yahu gavurlarda olduğu gibi, kendimize bir isim babası mı bulak.. 
azıcık bize, yaşama gerekli arma-Zanlar, postalasın diye, bu kışta kıyamette... 

Ben bir tane seçeceğim. .istiyorum ki, silah kaçakçısı falan ola... 
ilim adamı olmuş...ne yazar! 


Pul övküsü ve uğursuzluğu 


Bodrumlular, onlara "yediler diye ad takmışlardı. Gülüvorlardi" onlar geçerken. 

Her birinin sağ eli sargılıydı, kafam kadar bir sargıyla. 

En çok copu o elden yemişlerdi... "islahanede"... 

Meydandaki islahaneden söz ediyorum...cezaevinden değil! 

Öyküyü, kendileri şöyle anlatmışlardı, tanıdıklarına: 

“Birkaç kez kültür merkezine gittik...sonra bir gün bizi aldılar, Bir görevli, cebinden buruşuk bir pul çıkardı. İGD pulu. Bunu duvara astınız dedi ve verdi köteği." 

Şikayet etmek akıllarına bile gelmiyordu. 

Eti senin kemiği benim zihniyetinde yetiştirilmişlerdi. 

Ben, vatandaş olarak, isyan ediyorum: 

Bir küçücük pulu, yedi kişi mi birden yapıştırır? 

Bu pul nerede yapışıktı, görevli onu cebinden çıkarmadan ki? 
Suçsa, cezası cop mu?... 

Görevli de hava atmışmış: 

—Beni buradan gönderdiler, yeniden geldim...şimdi biz iktidara geldik... 

—Siz kim yani?... 

Bu son kısım belki eklentidir. 
Bir olaya, ağızdan ağıza, neler eklenmez!... 

O sevimli yerde görevliler biraz tanrıdır... 

Astıkları astık, kestikleri kestiktir... 

Yazdan beri, iktidar değişikli- 


Zinden beri, değil, dayak olayları fena halde artmıştır. Bodrum'da! 

Şu uğursuz pul yok muuu?... 

İlgiyi ve dikkati çekiyorum...Bu olaya 'ben tanık olmadım. Ama Bodrum'a varıp "'yedileri" sorun... 
sargılarını çıkarmışlar mı, çıkarmadılar mı meraklanıyorum!. 
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BAĞIMSIZ YARGIYA UZANAN DİLLER 


ON günlerde, uzun 
Gilan unulamayacağımız bir tartışmaya tanık oluyoruz. Özellikle hukukçu olmayanların ya da Hukuk Fakültesin- den diploma almakla hukukçu oldum sananların sürdürdüğü bu türuşma, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne ina — nanları üzmekle kalmayıp, devletin temel erklerin- den biri olan yargıyı ve onun bağımsızlığını zedeleyici ölçülere vardırilmiştir. Nitekim, hukukun toplumsal işlevin- den habersiz, kendi düşüncesinden başka hiç bir düşünceyi usavurmayacak kadar düşüncesiz, demokrasiyi salt kendi çıkarları o doğrultusunda işleyen bir süreç olarak ele alabilen bencil, köşebaşı kalemlerin bazıları, kamu adına, vicdani kanaatlarına göre görüş beyan eden savcının mütalaasını "Sovyet propagandası yapmak kastıyla Sovyet hukukuna şakşak tutmak" ya da "İhlal Beyannamesi" olarak yorumlamak cüretini gösterebilmişlerdir. 


Sorunun özü olmamakla birlikte öncelikle şu bilinmelidir: Ceza kovuşturmasının başlamasından itibaren hükmün kesinleşmesine değin gerek yargıç kararları, gerekse bir bütün olarak mahkeme kararları hakkında hiç bir görüş beyan edilemeyeceği gibi, parlamentoda bile tartışma konusu yapılamayacağı anayasal bır kuraldır. 
Kaldı ki, Basın Yasası da 


Seçimlerden sonra, 
Demirel iktidarının kurulmasıyla birlikte Isparta Eğitim Enstitüsünde okuyan iki yüz yetmiş öğrenci,Gazi Eğitim Enstitüsüne kayıtlarını aldılar, Öğrenciler otel köşelerinde, ne yapacaklarını bilmeden, sağlıksız bir ortamda (o öğrenimlerini tamamlamaya çalışıyorlar, İnsanları bu göçe zorlayan, sayıları 10-15'i bulmayan İGD'nin başını çektiği KSD,D Yol taraftarlarıdır. Diğer okullarda da (Antep,Hatay, 
Adana Eğ. Enst.) bu tip gelişmeler olabileceğin- den dolayı bu konu üzerinde durmak istiyorum. 
Bu durumu yaratan bir iki insan mıdır? Yoksa zorbalık siyaseti midir? 
Bunu ortaya çıkarabilmek için biraz geçmişe bakmak sanırım yeterli olacaktır 


MC döneminde 
Isparta 


Milliyetçi Cephe İktidarının kurulması ve Türkeş'in kadrolarının M.E.B ye yerleşmesinden sonra, iktidar desteğini alan Ü.G.D.lilerce okullar işgal edildi. İşte bundan sonra okullar okunamaz hale geldi. Enstitülere düşük puanlarla Ü.G.D. 
den kart getirenler kayıt edildi. Öğrenci gençliğin büyük çoğunluğu okullarına gidemez oldu. 

Mereracı şefler de 'Biz 


mn sen me sr a van a e m vam a ma em m vr van em m enn ses sna wi okulu sidemiyoruz kimse 


| okulu kapattıralım" diyerek, okula giden öğrencilerin, hatta 
| kendi taraftarlarının yollarını kesip, evlerini basal rak zorla memleketlerine 

gönderdiler. Ve okullara 
| faşistlerin iyiden iyiye 

hakim olmalarını sağladı- 
| lar. Konumuz Isparta oll duğu için burada maceracıların, yaptığı bir ör- 
I neği vermek daha faydal lı olur kanısındayım. Isparta Eğitim Enst. baskıl lara rağmen, bütün öğ- 
| rencilerin gidip geldiği 
bir sırada, (iki kişinin başı çektiği) 20 kişi, okulu basarak sağa-sola saldırıp görevli polisin 


Kerim Öztürk 
Hukukçu 


30. maddesiyle bu konuda bir düzenleme yapmıştır. Adı geçen maddenin 2. fıkrasıyla yaratilan "basın suçu', Anayasamızın 22. maddesin- de belirtilen "Yargı görevinin amacınà uygun olarak yerine getirilmesi" kuralına uygundur bizce. 
Basın Yasamızın getirdiği yasaklama, Anayasa- nin 22. maddesinin işlerlik kazanmasını sağlayan bir istisnai durumdur. 
Hatta, yargıç ve mahkeme kararlarının (kesin hüküm halini almamış bile olsa) aynen yayınlanması Basın Yasasının 30/ 
2 kapsamına girmeyecektir. Ancak, bu kararların lehinde bile olsa "mütalaa"lar yayınlamak, tartışmasız yasaklama kapsamındadır. Hal böyle olunca, geçen hafta içinde bazı basın organlarında işlenen Basın Yasası madde 30/2 anlamındaki "basın suçlarının" sonuçlarını merak edeceğiz. Genel anlamda, anayasal güvence altında gördüğümüz ve her zaman savunduğumuz düşünce ve düşündüklerini yazılı ve sözlü olarak yayma özgürlüğünün sapsamı içinde, kesinleşmemiş mahkeme organlarının kararlarını olumlu ya da 


olumsuz yönde tartışma giderek “İhtilal Beyannamesi" olarak niteleme- nin bulunduğunu sanmıyoruz. 


Yukarıda genişçe vurguladığımız suçun işlenmesine konu olan mahkeme organı kararını bilinçsizce (o irdeleyenlerin düzeyine inmek istemiyoruz. Ancak, hukuka ve yargının bağımsız işleyişine verdikleri anlam karşısında bir yurttaş olarak üzelmemek elimizde değil. 


Hukukun özü 


Bizce hukukun özü soyut değil, somuttur. 
Bu öz, sevgi denen erdemdedir, insan düşüncesindedir. o Toplumsal yaşama içinde "insan" 
denen gerçekte-kavramda yer bulan bilgelikle içiçedir hukukun özü. Hukuk, beylerin düşündüğü gibi acımasız, sevgisiz ve temelinde insancıllığı içermeyen kuralların bütünü olacaksa, bizce bu hukuk katıdır. Kötü ve ve acımasızdır. Yine beylerin düşündükleri- nin aksine hukuk, insanlığı ilerleten- vikselten toplumsal paylaşmada sosyal adaleti sağlayan, “İnsa- nın insan eliyle sömürülmesini ortadan kaldırmayı, tüm vatandaşların insanca bir yaşam düzey ve onuruna ulaşmalarını sağlamayı” isteyen kurallar bütünü olduğu müddetçe, gerçek hukuktur. 
Ayakları yere basar durumdadır. Yürürlüktedir. 
Bu hukuk nerede uygu- 


TERK ETTİREN SİYASET 


, Ali Tablacı 
Devrimci Gençlik Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı 


tabancasını alip kaçtılar. 
Gidiş o gidiş bir daha okula gitmeyi bırakalım, okulun semtine dahi uğramadılar. Faşistlerin eline büyük fırsat geçti,bu eylemi bahane ederek okulu işgalleri altına aldılar. Bu eylem Isparta halkının ve enstitü öğrencilerinin nefretini topladı. 
Faşistlerin zorbalığı zamanla görülmeye başladı. 
Tecritler hızlandı. Hür-Genç'li öğrenciler de bunlardan nefret eder hale geldiler. 1977 sonunda zorba MC iktidarı yıkıldı. 


Ecevit donemindeki çığırtkanlık 


1978 başında Ecevit 
“Cangüvenliği sağlayacağım, zorbalığı engelleyeceğim" diyerek iktidar oldu. Okullarımızın işgal altınc. girmesine sebep olan, sonra da kaçan, ortalıkta görünmeyenler, yeniden sahnede boy göstermeye başladılar. "Enstitülerden düşük puanlılar atılsın" diyerek altı bin öğrencinin atılmasını savundular. Yürüyüşler yaptılar. Bu öğrencileri Türkeş'in ellerine teslim etmeye çalıştılar. 


Isparta'da ilk başta bütün öğrenciler okula gidip gelebiliyorlardı. Daha sonra sahte solcular listeler tutarak faşist diye öğrencilerin sınıfta kalmala-. 
rını sağladılar. Hızlandırılmış eğitimin başlamasıyla "Faşistleri okula almayacağız" diyerek saldırdılar. Yüz kırk öğrencinin okuldan atılmasını sağladılar. Atılan yüzkirk kişi Türkeş'in ellerine bir adım daha itildiler. Bunun üzerine ÜGD'liler çarşıyı tutup, Eğitim 
Enst. öğrencilerine saldırmaya başladı. Çarşıdan geçilemez oldu. Durum böyle olunca sahte solcular öğrenciler arasında gergin bir ortam yarat- 


mak ve öğrencileri hakimiyetleri altına alabilmek için grupla okula gidip gelmeye başladılar. Gruba, insanları zorla kattılar, Not tehdidi yaparak bunu sağlamaya çalıştılar. Faşist döveni, küfür edeni sınıf geçirttiler. 


MC mi geldi? 


Sahte solda okuldan kaçma hazırlıklarını başladı. Çünkü onlara göre Demirel "'3. MC'yi, Örtülü MC'yi" kurmuştu. Bu sırada iktidar desteğini yitirdiklerini farkedenler, korku içinde grupla gitmeyi hızlandırdılar. Derslere girmeyerek FKB'de oturuyorlardı. Okulda bakışmalardan öte, hemen hemen büyük bir olay cereyan etmemişti. 
TKP'nin Doğu Berlin'deki açıklamalarıyla” hareket eden Rus beslemesi 
İGD bu tespiti yaparak, öğrenciler içinde faşistleri göstererek kargaşalık çıkarmaya ve sarsılan itibarlarını sağlamaya çalışıyorlardr. 


Peki, 
Gazi' den nereye gidecekler? 


Şimdi bazıları, Gazi 
Eğitim Enstitüsüne grupla gidip gelenlerin peşine takıldılar. 


Isparta'da grup kâr etmedi ve dağıldılar. Bundan ders çıkarmak gerekir. Faşistlerin Gazi'de provokasyon çabaları saldırıları bunlardaki telaşı da artırıyor. Bazıları birkaç sınıfa "Faşistler geliyor" diye, derslerine dahi girmemeye başladılar. Yarın gelişmeler daha da hızlanınca bunlar Gazi'yi de terk edip tası tarağı toplayıp başka yer aramaya başlarlar. Çünkü bunların 76'larda yaptıkları da bu idi. Bunlar tat- 


lanıyor olürsa-olsun, hangi demokrasi anlayışıyla bağdaşırsA-bağdaşsın, gerçek hukuktur. - 

Aksine, "bu kişi komünisttir" veya "faşisttir" deyip kendisine hedef gösterilmesi üzerine, ona saygı duymak şöyle dursun, neyin nesi, kimliklerini bilmeden-araştırmadan giderek (hatta) 
buna hiç gerek görme- den tabancasını çıkarıp kişileri vurabilenleri, böylesine acımasız, insan sevgisinden yoksun zavallıları, sadece, "1961 Anayasamızın asla kabul etmediği çarpık kapitalist düzenin sürdürülmesinden" yana olduğumuz için savunabiliyor, “İlerici aydın ve emekçi insanların üzerine böyle bir gaddarlıkla gidebilenleri" kolluyor, onları yargının elinden kurtarabilmek için her türlü yola başvurmayı meşrulaştırmak istiyorsanız, karşınızda bütün olarak Türkiye insanını bulacaksınız. En sade yoksul köylüsünden, fabrikadaki işçisine, en demokrat (o aydınından, yargıcına-savcısına kadar. 
Çünkü Türkiye insanı 
1961 Anayasasının kendisine sağladığı temel hak ve özgürlükleri hem sonuna kadar savunacak hem de toplumsal değişimle birlikte geliştirecektir. 

Türkiye'de, "Bu ülkede yargıçlar da var" sözü, 


AR/SORUNLAR GÖRÜSLER 
ISPARTA EĞİTİM ENSTİTÜSÜNÜ 


lı su "'devrimcileridir". 
Faşistler ne yapabilir? 


ÜGD'liler taraftarlarına hız verebilmek: için dağılmış olan güçlerini “Okullara gidelim”, "Tekerlek tümseği aştı" gibi naralar atarak saldırı hazırlıkları yapıyor. Fakat bunların zorbalığını öğrenciler yaşadılar. Bunu yapmalarına imkan olmayacaktır. Gerilemeleri ve yıkılmalarının hızı da artacaktır. Yalnız sahte solcuların o kışkırtmaları ve provokasyonları faşistlerin belli şeyler yapmalarına zemin hazırlayabilir. Ancak öğrenci kitlesi, her iki zorbayla da mücadele ederek öğrenim özgürlüğünü sağlayacak- 


tır. 
Çağrı 


Demirel iktidarı öğrericilere, ÜGD ve sahte solun üzerine yürüyecegine, eğitim enstitülerinde ve diğer okullarda anarşiye meydan vermeyeceğine dair güven vermelidir. 

Eğitim enstitüsündeki bütün öğrenci arkadaşlar, okullarında kalmalı, sahte solcuların kaçakçılık politikasına karşı durmalıdır. 

Sahte solun etkisindeki arkadaşlar, yaşadığınız ve gördüğünüz gibi, sizi şehir şehir dolaştıran ve okulları terk etmeye zorlayan siyaset, Rusya'nın zorbalık siyasetidir. Bunun üzerinde düşünmenizi ve zorba şeflerden elinizi çekmenizi, gençliğin yanında yer almanızı istiyoruz. 
Eğitimli (o arkadaşlar, grupla okula gidip gelmenin çözüm olmadığı görülmüştür. Grupları dağıtma mücadelesine katılmanızı İstiyoruz. 

Eğitim enstitülerinde huzuru sağlamak, iyi öğretmenler olmak ve halkımıza hizmet etmek istiyorsak, hangi fikirden olursa olsun bütün öğrencilerin okullarına serbestce gitmesini savunalım. 


atasözü halini almıştır. 
Bu gerçeği hiç bir güç unutturamaz insanımıza. 
Dün olduğu gibi bugün de yarın da, gerçek adaletten yana taraf olacaktır hukukçularımız 


Öyle sanıyoruz ki, 
"gerçek hukukçu" deyi- mi, kurulu ve geçmiş düzene özlemle sarılanlara ters gelecektir. Çünkü, gerçek hukukçu, sadece diplumalı değildir, tam bir aydındır, çağdaş bir insandır. Ekonomik degişimle birlikte, toplumsal yapının gelişip-oluşacağını bilir ve verdiği yargısal savunma-iddia ve kararlarla topluma yön gösterir, huzuru ve erinci sağlar. Onun bilincinde duygusallık, çıkar, yanlış tutku, ön yargı, işkence, acımasızlık, korku, kötüye kullanma ve keyfi davranma değil, sevme, gerçeği görme ve kabul etme, bulma, çağını ve insanını tanıma, özgürlük ve bağımsız yaşamaya tutkun, saygılı, eşit ve insanca yaşama-yaşatma tohumu filizlenir, gelişir. 
Kin ve öfke değil, hoşgörü ve sevgi... 


Ellerinizi çekin... 


Sonuç olarak, adalete ve bağımsız yargıya uzattığınız katı ve kötü ellerinizi çekin artık. Anayasaya, yasaya hukuka ve vicdani kanaatlerine göre düşüncelerini açıklama özgürlüğüne sahip, toplum adına davacı olan savcıları rahat bırakın. 
Bağımsız yargı erkinin vazgeçilmez öğesi olan bu özgürlüğü yok edemezsiniz. 

Değerli hukukçu, İstanbul Barosu Başkanı 
Sayın Orhan Apaydın'ın yürekten katıldığımız deyimiyle "Oi.:r belgelerinden" birkaç bölümceyle bitirmek istiyorum: "Bir öğretmen ve aydın olarak sanık öğretmenlerin ve gerçek aydınların ekonomik, politik, fikri baskılar ve gerici akımlar altında ezildiğini bilmek- te, gerici akımların daima galip gelmesinin ezikliğini hissetmekte ve buna karşı demokratik, hukuki yollarla direnmek gerektiğinin bilincine, bütün gerçek aydınlar gibi varnuş bulunmaktadır. Sömürülen ve aldatılanlarda başlayan bu bilinçlenme, pek tabiidir ki, gerçek aydınlarda, bazı karşıt davranışlarda bulunmak fikrini yüzeye çıkaracak ve fırsatını bulduğu takdirde onlara karşı davranışlara katılmak cesaretini verecektir. Sanığın ve onun gibi hareket 


- eden öğretmenlerin bu 


cesaret dolu direnişleri hukuka aykırı değildir.." 
(15-18 Aralık 1969 da yapılan öğretmen boyko- 


tu nedeniyle Nevşehir Mahkemesince verilmiş karardan) 


“.. Öğretmen boykotu, anayasal kuruluş ve örgütlerden, onlara bağlı olanlardan beklenen bir çalışma ile vu konudaki grev ve amaçları gerçekleştirmeyi gönülden isteme çabası ve emeğidir..." 
(Aynı olayda Niğde Savcılığının takipsizlik kararından) 

"..Ancak anayasa nizamının en esaslı temel unsurlarından olan yaşama ve düşünce hak ve özgürlüklerinin, bütün yurt sathında karşı görüşler için ortadan kaldırılmasına, kağıt üzerinde bırakılmasına ki bu iki hak ve özgürlük demokrasinin temelidir yönelmiş ve uzun zamandan beri devam edegelen yaygın şiddet eylemleri şeklinde yapılması, anayasa nizamını kısmen ilgaya teşebbüs etmek demektir..." (Askeri savcılığın mütalaasından) 


Bütün bunlar “namuslu bir hukukçunun onur belgeleridir." 


i 


— 


Aydınlık 
NY MANN UN 


Ülkücü usulü! 


Bu da ne? 

Efendim bu, "Ülkücü usulü okullara saldırma!" 

Nasıl oluyor o iş? 

Bakın şöyle... 


Önce-G. Eğitimde dağıtıldığı gibiokulların önünde şu tip bildiriler dağıtılir; 

"Her türlü savaşa hazırız. Gelin herşeyinizle toplanın gelin.. 


İşte sizi davet ediyoruz. Gelin Kı yarım kalan hesabımızı görelim..." 

Sonra bu ve buna benzer bildiriler MHP'nin sesi Hergün gazetesinde de yayınlanır ve gazete sutünlarında savaş çağrıları yapılır. 

Ardından da, "uuu..." deyu deyu “okullara doğru hücuma kalkılır. 

Dedik ya, bu "Ülkücü usulü okullara saldırma!" 

Şu da "Ülkücü usulü kız kaçırma!" 

Bunun için, önce ülkücülerce "Kız kaçırma örgütü" kuruluyor. 

Daha sonra da başkaları hesabına kız kaçırılıyor. 

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı köylerde olduğu gibi. 

Serik ilçesine bağlı Yukarı Kocayatak köyünden G.B. adlı kızı kaçırmak için 
Kurşunlu köyünden Rıza Maden'le 360 
bin liraya anlaşan ülkücüler, adı geçen kızı kaçırıyor. 


Kaçırdıkları kızı Aksu ilçesinin Murtuna köyü ile Antalya'da MHP İl Merkezine yakın bir yerde sakladıktan sonra Manavgat'a götürüyor. 

Kızın babasının şikayeti üzerine, gü venlik kuvvetlerince ülkücülerin gizleridikleri eve yapılan baskında, MHP ve ÜGD ile ilgili çok sayıda broşür bulumuyor. 

Dedik ya, bu da"'Ülkücü usülü kız kaçırma!" 

Durun daha bitmedi. 

Şimdi sıra "Ülkücü usulü cezaevinden adam kaçırma " ya geldi. 

İpekçi'nin katilinin Kartal Askeri Cezaevinden kaçırıldığı gibi, ilkönce cezaevindeki bazı görevliler para karşılığın- da elde edilir. 

Bu görevlilerin temin ettiği resmi elbise, kaçırılacak olan sanığa giydirilir. 

Sanık, koskoca garnizondan sağa sola selam vere vere geçirilir. 

Oradan da hep birlikte bilinmeyen bi! 
yöne gidilir. 

Gidiş o gidiş. 

İşte buna da "Ülkücü usulü cezaevinden adam kaçırma!" denir. 

Ülkücü usulü daha neler yok ki: 

Ankara-Piyangotepe'deki gibi taksi şöförlerinin ırzına geçme mi istersiniz? 

Kayseri'deki gibi beyaz kadın ticareti mi istersiniz? 

Yozgat'taki gibi eşcinsel ayinler mi istersiniz? 

Yoksa MHP Senatörü Kudret Bayhan gibi, yurt dışına esrar kaçırma mı istersiniz? 

Ne isterseniz var ülkücü usulü MAFİA çorbasının içinde! 


BULMACA 


SOLDAN SAĞA: 1) Alman faşistlerinin bayrağındaki işaret - Matematikte yaklaşık değeri 3,14 olan bir sabit sayı. 2) Çoğalma - Belirti, iz. 3) Papaların oturduğu İtalya' daki minik devletin adı - Engel. 4) Boyunduruk, A f] tutsaklık - Tersi mülk. 5) 7Zfakh [AEE] Tersi çiğneme dişlerimiz- Q [NAK EE] 

Ödenti. 6) Bir kara taşıtı- 


Bir hayvan. 7) Bir çoğul eki - Dünyayı Evkvator çizgisine paralel olarak çevrelediği varsayılan çizgileri her biri, 8) Bir erkek adı - Bir organımız. 


salla elele 
Buga u 


YUKARIDAN AŞAGI: 1) Dokuma ürünlerine zarar veren bir böcek - Tersi 'Üst' karşıtı. 2) Seyrek olarak, arada bir. 3) Zorla, istemeye istemeye. 4) Orduda bir rütbe, 5) Kir izi - Güç, kudret, 6) Başına bir harf gelir se bir ilimiz. 7) Eski Türk hükümdarlarına verilen bir ünyan - Avrupa'da bir yarımada. 8) Bir renk - Taviz. 9) Bir ağaç adı -"Hiç bir zaman' anlamında bir sözcük. 
10) Bira yapımında kullanılan bir madde - Bir ünlem. 
11) Mızrap - Fakat, lakin. 12) Güven. 
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8 Aralık 1979 


NATO Zirvesi öncesi tariısmalar sürüyor 


Hollanda Parlamentosu 


füzelerin yerleştirilmesine karşı çıktı 


© Hollanda. Norvec ve Danimarkalı yöneticiler Waşhington'da 


LAHEY /WASHINGTON 
Orta menzilli 600 NA- 
TO füzesinin Sovyet SS- 
20 füzelerine karşı Batı 
Avrupa topraklarına yerleştirilmesi (o tartışmaları yoğunlaşırken, Hollanda Parlamentosu dün yaptığı oylamada füzelerin Hollanda'ya ( yerleştirilmesi önerisini kabul etmedi. İktidar Partisine bağlı 10 milletvekilinin aleyhte oy kullanması yüzünden füzelerin yerleştirilmesini isteyen tasarı 69'a karşı 79 oyla reddedildi. 
B.,AVRUPALI 
YÖNETCİLER 

WASHINGTON'DA 

12-13 Aralık'ta Brüksel'de yapılacak olan NA- 
TO zir sesi öncesinde Batı Avrupalı liderler Ameri kan yetkilileri ile görüşmek üzere Washington'a gittiler, 

Hollanda Başbakanı 
Van Agt, İtalya ve İngiltere'ye yaptığı 'Yıldırım ziyaretlerden sonra Washington'a uçtu ve dün, ABD Başkanı Carter ile görüştü. 

Öte yandan Norveç 
Başbakanı Odvar Nodli, Dışişleri o bakanı Knut Freidenlund ile birlikte Carter ve Cyrus Vance ile füzeler sorununu değerlendirdiler. 

Danimarka (o Dışişleri Bakanı Kjeld Olesen'in de ABD'li yöneticilerle görüşmek için Washington'a gittiği bildiriliyor. 

NATO zirvesi öncesi kulis faaliyetleri sürerken İtalyan Parlamentosunun füzeleri yerleştirmeyi kabul etmesi ve Alman iktidar partisi SPD'nin de aynı doğrultuda bir karar alması, Sovyetler Birliğinde telaşla karşılandı. 


Moskova ve tüm Rusya Patriği Pimgn, Papa 
2. Jean Paul ile Hristiyan kiliselerinin bazı liderleri- ne gönderdiği mesajlarda, orta menzilli füzelerin 
B. Avrupa'ya yerleştirilmesine karşı çıkılmasını talep etti. 

Resmi TASS ajansının da yayınladığı mesajlarda, orta menzilli füzelerin "Dünyanın başına ne biiyük güçlükler açacağı" ve “savaşın vahşeti" ifade ediliyor. 

Papa 2. Jean Paul'den 'Ağırlığını ve yetkisini" kullanmasını isteyen Patrik Pimen, B. Avrupa'nın “ölüm lerinden” a- i din adamları na da büyük görevler düştüğünü ileri sürüyor 

Öte yandan, Finlandi- 


ya Başbakanı Korvisto Ankara'da temaslarını tamamlayıp 


Kıbrıs” adönen 


Denktaş: 

"Kıbrıs sorunu barışçı yollarda çözülebilir” 


LEFKOŞE (AA) 
Türkiye'de hükümet yetkilileriyle yaptığı temasları tamamlayarak Kıbrıs'a dönen Rauf 
Denktaş, Kıbrıs sorununa görüşmeler yoluyla çözüm sağlanabileceğini belirtti 

Ercan havaalanında gazetecilerin sorularınıyanıtlayan Denktaş, Ankara'da Kıbrıs sorunu- nun ekonomik ve siyasal yönleri konusunda 
Türk hükümetiyle tam bir mutabakat sağlandığını söyledi. 

Denktaş, Kıbrıs sorununun 1960 Anlaşmasın- da yer alan ortaklık hakları ve bugünkü durum çerçevesinde barışçı yollardan çözümlenebileceğini bildirdi ve şöyle dedi: 

“Biz hiç bir şekilde 
Rumun, Kıbrıs'ta Adanın tümüne hakim olmasını, egemenlik iddiasını kabul edemeyiz. Egemenlik iki ulusal toplumun ortaklığına dayalı bir egemenliktir.” 


nel Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Açıklamada, toplantılarda nükleer silahların modernizasyonu ile yeni silahların sınıf- 


verdiği bir demeçte, füze- / landırılması ve denetimi 


lerin yerleştirilmesine o konularında yapılan ça- karşı çıktı. lışmaların karara bağ-SLERİ'NİN lanmasının beklendiği be- en lirtildi. Açıklama, Kon-EAE seyde Türkiye'yi doğru- 

Dışişleri Bakanı Hay- dan ilgilendiren konu- 


rettin Erkmen ve Milli nun, Türkiye ile Porte-Savunma Bakanı Ahmet kiz'e ekonomik ve aske-İhsan Birincioğlu'nun ka- ri yardım konularında tılacağı NATO Bakanlar genel sekreterin hazırla-Konseyi toplantısıyla il- dığı raporun görüşülmegili olarak Dışişleri Ba- si olduğuna işaret edikanlığı Enformasyon Ge- yor. 


“Le Monde" 


iliskin görüşlerini aktarıyor. Milli birliğin tehlik bu konuda Anayasada değişiklik yapılmasını, Ş mi mezhep olarak kabul edilmesini istiyor. 
yaplışı konuşmayı duğunu kaydediyor 


ENI Sadr, ülkede, milli birliğin iyice zayıfladığını ve ciddi tehditlerle karşı karşıya bulunduğunu belirtiyor. Beni Sadr milli birliği koru: mak için, hiç bir siyasi parti ve hareketi dışarda bırakmadan en geniş cepheye dayanan bir milli birlik hükümeti kurulmasını öneriyor. Bu konuda, Kum kentinde Ayetullah Homeyni ile görüşen Beni Sadr, Anayasada bu yönde bir değişiklik yapılmasını istiyor. 

Beni Sadr ayrıca, resmi mezhebin sadece Şiilik değil, aynı zamanda Sünnilik de olmasını savunuyor. Anımsanacağı gibi İran'da milyonlarca Müslüman, özellikle de azınlık milliyetler, Sünni meshebindendir, 

İŞGALCİLERLE TARTIŞMA 

Rehine almaya ve işgal etmeye karşı çıkan Beni Sadr, ABD Elçiliğindeki işgalci öğrencilerin daveti üzerine onlarla konuştuğunu belirtiyor. Beni Sadr, “Le Monde" gazetesine bu konuşmayı şöyle aktarıyor: 

Siz, elimizdeki rehinelerin yargılanmasından yana . ‘siniz? 

Hayır. Yabancı bir devletin resmi temsilcileri için bir dava açamazsınız 

Ama bunlar casus A 

Casus bile olsalar Viyana Anlaşması, onları sınır dışı elmeklen başka bir cezayı öngörmez 


Baskılar yüzünden yabancı Ülkelere Hanoi rejimine karşı mücadele ediyor. 


giden 


Hanoi, Vietnam'da örgütlü bir muhalefet hareketinin varlığını ilk kez kabul etti 


Vietnam'ın resmi haber ajansı VNA dün yayınladığı bültende, "Milli 


İngiltere, Demokratik Kamboçya'yı tanımıyor 


şi LONDRA (AA) 
NGİLTERE Dışişleri Bakan Yardımcısı Sir Ían Gilmour, önceki gece, Avam Kamarasında yaptığı bir açıklamada, hükümetinin, bundan böyle Kamboçya'da Pol Pot yönetimi diye bir yönelimi tanımadığını duyurdu. 

Avam Kamarasmm önceki geceki oturumunda, Peter Shore bir konuşma yaptı ve Kamboçya halkının "daka çok acı çekmemesi için” İngiltere'nin bu ülkedeki Pol Pot yönelimini tanımaktan aruk caymasını istedi. 

Bu konuşma üzerine kürsüye gelen Dışişleri Bakan Yardımcısı Sir İan Gilmour, bugünkü hükümetin Kamboçya'da Pol Pot yönetimini tanımadığını bil- 


dirdi. Gilmour aynı zamandı Vietnam yanlısı Heng 


Samrin yönelimini de mour, Kamboçya'da ğım iddia etti, 


tanımadıklarını belirtti. Giltanınacak o hükümet olmadı- 


gazelesi 5 Aralık 1979 tarihli sayısında, İran Maliye Bakanı Ab dülhasan Beni Sadr'ın ülkenin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik sörunlara 


ženi Sadr ayrıca, işgalci öğrencilerle “Le Monde" gazetesine anlatıyor ve öğrencilerin haksız ol Beni Sadr'ın görüşlerini kısallarak sunuyoruz. 


Beni Sadr: ' 
almakla davamızın halslılığını zayıflattımız” 


Rehine 


Vietnamlılar, 


Disişleri Bakanı 
Kulbzade ve 
Homeyni, üzenlediği basın loplantısında kulbzade, casus olmayan rehinelerin çok yakın bir zamanda serbest bırakılacağını belirtiyor ve bu konuda 24 saal içinde açıklama yapacağını söylüyor. 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 


> girdiğini belirlen Beni Sadr, kle beraber Sünniliğin de res- 


— Emperyalistlerin yaptığı bir anlaşmayı uygulamayız. 

Kur'an bile, kafirlerle yapılan anlaşmaların kutsal olduğunu öğretiyor bize. 

— Amerikalıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini düşünüyor musunuz? Onlar, kendi yaptıkları kanunları bile ihlal ettiler. 

Haklısınız. 25 yıldan fazla bir süredir ABD hükümetlerinin İran'a ilişkin tutumu isyana teşvik ediciydi. Biz, iyi Müslümanlar, Washington'un tlutumunu kopya etmek zorunda değiliz. Görevimiz, gerçeği göstermektir, bir güç denemesine girmek değil. Ben 17 yıl Batıda yaşadım. Siz, Avrupalılar gibi, Amerikalılar. da, uluslararası yeni bir anlayış ve möral arayışı içindeler. Carter başkan seçildi, çünkü kendini insan haklarının savunucusu olarak gösterdi. İşte bu anlayış, Carler'in seleflerinin insanlık dışı sistemini mahkum etti. Biz onlara neden Şahı istediğimizi anlatmalıyız. Siz rehine alarak davamızın haklılığını zayıflattınız. 
ABD ve tüm dünyadaki sesimizi boğdunuz. 

— Ne istiyorsunuz? 

Bu alanda değil, başka alanda mücadelenizi sürdürmenizi öneriyorum. Amerikan halkını, dünya kamuoyunu ve Güvenlik Konseyini boykot etmeye son verilmesini öneriyorum. 

Birleşmiş Milletlerde bizi destekleyecek birçok dostumuz var. Onlar, Şah ve ABD hükümeti dosyasının açılmasına yardım edebilirler. Ben İran radyo 


BAĞDAT 

Irak hükümetinin Bulgaristan ile ekonomik ve ticari ilişkilerini dondurmasından ve Sofya'daki Büyükelçisini merkeze çağırmasından sonra,Bulgar resmi ajansı Bağdat 


yönetimini hedef alan 
5 yayınlarını oyoğunlaştıry dı. Irak'ın resmi INA 


ajansı da Bulgar makamlarının suçlamalarına karşılık veriyor. 

Geçtiğimiz hafta başında iki Iraklı öğrencinin Sofya'da öldürülmesi üzerine başlayan gerten sonra,Irak Bul- 


Pa 
2 E 


Diğerleri,örgütienerek f 


İsveç'te 
24 Polonyalı 
casus yakalandı 


© Devrik Ş 


© Homevn kararını 


ve lelevizyonunun, halkımıza bizim dünyada tek başına olduğumuzu ileri sürerek yalan sövlemeye son vermesini öneririm. Dışişleri Bakanlığından, bu propagandanın beni de etkisiz hale getirdiği için istifa etlim." 

Toplantı burada sona ererken, öğrenciler Beni Sadr'ı güçlü bir şekilde alkışlıyolar ve lehinde sloganlar bağırıyorlar. Bu sloganlardan en ilginci de şu: “Beni Sadr Bizim Devlet Başkanımızdır!" 


Le Monde gazetesinin muhabiri yazısını şöyle bitiriyor. "Devlet Başkanlığı seçimi için yarış başladı. Ama bir de İmam Homeyni'nin kendi “Manevi çocuğunun" tutkuları ve gözüpekliliği hakkında ne düşündüğünü bilmek gerek..." 


BULGARİSTAN IRAK”I 
HEDEF ALIYOR 


@ Bağdat, Sofya” nın Irak Komünist Partisini desteklemesini kınadı 


garistan'a bundan böyle tan'daki bazı çevrelerin öğrenci ı göndermeyece- Sovyet yanlısı Irak Koğini açıklamıştı. Bu ara- münist Partisini gizlice 


da INA ajansı Bulgaris- desteklemesini kınadı. 


Libya polisi, 
FKÖ Bürolarına el koydu 


© Kaddafi bir süredir FKÖ’'nün diplomatik girisimlerine muhalefet ediyordu 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

İBYA güvenlik kuvvetleri Trablusgarp 'ta- 

¿i Filistin Kurtuluş Örgütü bürolarına el koydular. Cezayir'den yayın yapan "Filistin'in Sesi" radyosunun verdiği habere göre, Libya polisi başkenlteki FKÖ bürolarına izinsiz olarak 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 


Kurtuluş Cephesi üyesi bir karşı-devrimcinin ölüme, 10 kişinin de Zile 
20 yıl arasında hapis 
cezasına çarplırıldığını" bildirdi. * 

Hanoi o yönetiminin bu açıklama ile ülke içinde örgütlü bir muha lefet hareketinin varlı ğin: ilk kez kabul ettiği belirtiliyor. VNA ajansı, yakalanan kişilerin “Toplum ve sosyalizm düşmanı, karşı-devrimci unsurlar" olduğunu ileri sürdü. 

Batılı kaynaklar, ùzellikle o Kamboçya'ya saldırıdan sonra ve mülteci hareketinin gelişmesiyle birlikte, ülke içinde örgütlü bir muhalefetin oluşmakta olduğunu bildirmişti. 


STOKHOLM (THA) 
İsveç'te son bır ay içinde Polonya vatandaşı 
24 kişinin casusluk suçundan tutuklandıkları bildirildi 

İsveç polisinin bildirdiğine göre, yakalanan Polonyalıların bir çoğu nun üzerinde, İsveç'teki askeri üslerin yerlerinin işaretlendiği haritalar bulundu. 

Bu arada yakalanan Polonyalıların çoğu ise bir süre sonra sınırdışı edildi. İsveç poli“ buna neden olarak hakların- da yeterli kanıtlar bulunmamasını gösterdi. 

Öte yandan, Polonya "İnterpress" ajansı ise Isveç polisinin, yakalanan Polonyalıları sınırdışı etmeden önce manevi ve bedensel işkenceye tabi tuttuğunu ileri süren bir yazı yayınladı. 


girdi ve çalışanların büroları terketmesini istedi. 
Irak haber ajansı İNA, "Filistin'in Sesi" radyosunun haberini doğrularken, Paris ve Londra' 


daki Arap diplomatları da Libya güvenlik kuvvellerinin FKÖ bürolarına el koydukları yolundaki haberi tasdik ettiler 


Filistin Kurtuluş Örgütünün Beyru!'taâki merkezi konu ile ilgili olarak şimdiye kadar herhan gi 5ir yorum yapmadı. 


Gözlemciler, Libya lideri Kaddafi'nin FKÖ-ABD diyaloguna karşı olduğunu ve Arafat'ın Batı Avrupa'daki diplomatik başarılarını engellemek için bazı girişımlerde bulunduğunu kaydediyorlar. Aynı kaynaklar, Filistin direniş harekeli içinde yer alan Libya yanlısı grupların da FKÖ'nün son dönemlerindeki siyasi tutumuna muhalefet etmiş olmasına dikkat çekiyor. 


Öte yandan BBC Radyosu, Libya güvenlik kuvvetlerinin eylemini, Halid Hassan'ın geçenlerde yaptığı bir açıklamaya karşı misilleme olarak yorumladı. FKÖ Uluslararası İlişkiler Komitesi sorumlusu Hassan, geçen gün yaptığı açıklamada, “FKÖ'nün barışçı ve diplomatik girişimlerini sürdürerek, ilk hedefte İsrail'in bitişiğinde bir devlet kurmak islediğini" söylemişti 


İran'da rehineleri salıverme eğilimi güçleniyor 


ahın bir yeğeni 


Paris'te öldürüldü 


i, Güvenlik Konseyi reddediyor 


DIŞ HABERLER 

SERVİSİ 

RAN Dışişleri Ba- 

© kanı Sadık Kutbza 

de, BM Güvenlik Konseinin İran konusundaki 

ararını "ileriye dönük" 

olarak niteleyerek, casusluk yapan rehinelerin 

ne zaman yargılanacağını 

24 saat içinde açıklaya 
cağını söyledi. 

İranlı lider Homeynı, 
İran halkını BM Güvenlik Konseyi kararını protesto etmeye çağırdı. 

İran'a ekonomik ambargo konulması konusunda Batılı ülkeleri "ikna" etmek için ABD Dışişleri Bakanı Cyrus Vance, Londra, Paris, Bonn 


ve Roma'yı ziyaret ede- 


cek. 

ABD'nin müttefiki 
Batılı * ülkelerin İran'a yedek arça (o Satışını 


durdurulduğu bildirildi. 

BM çevreleri, Tahran' 
daki rehinelerin salıverilmesi kararına yanıt için 
5 günlük süre tanınacağını ileri sürdüler, 

kok 

Fransa Adalet Bakanlığı devrik Şah'ın bir yegeninin, maskeli bir silahlı kişi tarafından Paris'te öldürüldüğünü açıkladı. 
Yetkililer, öldürülen kişinin, Şah'ın ikiz kardeşi Prenses Eşref'in iki erkek çocuğundan biri olan 
Mustafa Şefik olduğunu bildirdiler: 

ranlı dini lider Ayetullah Homeyni, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin İran-ABD bunalımıyla ilgili olarak aldığı kararı ve Amerikan entrikalarını" rotesto etmek amacıyla, İran halkını akşam ezanı sırasında evlerinin dam ve balkonlarından o "Allahüekber" diye bağırmaya çagırdı. Homeyni ayrıca, Güvenlik Konseyi kararını redderek, bunun ABD Ulusal Güvenlik Konseyi, 
CIA ve SAVAK'ın komplosuyla alınmış bir karar olduğunu iddia etti. 

İran Dışişleri Bakanı 
Sadık Kutbzade, işgalci öğrencilerin elindeki Amerikalı (o rehinelerden casus olanların ne zaman yargılanacağını 24 saate kadar açı'llayacağını bildirdi. Amerikalılar içinde iki tip rehine bulunduğunu söyleyen 


Kutbzade, şu sınıflamayı yaptı: 
— Casus oldukları kanıtlanabilecek kimseler, Casus olmayanlar. 
Kutbzade, casus olmayanların 


salıverileceğini 


bu sözleri konusunda bir açıklama yaparak, "Devrik şah geri verilmedikçe hiç kimsenin salıverilemeyeceğini" bildirdi REHİNELERİN 

SAĞLIK DURUM 

ABD Dışişleri Bakanı 
Cyrus Vance'ın, işgalci öğrencilerin elindeki rehinelerin sağlık durumunun son derece kötü olduğunu söylemesi üzerine konuşan Kutbzade, rehineleri tarafsız bir heyetin ziyaret edebileceğini söyledi. 

Öte yandanABD Tahran Elçiliğini işgalleri altında bulunduran Müslüman öğrenciler, üçüncü bir CIA ajanını daha ortaya çıkardıklarını ileri sürdüler. Öğrenciler bu casusun hem ABD hem de Belçika pasaportu taşıdığını söylediler. 

Bu arada, ABD Dişişleri Bakanı Uyrus Vance'in, Batılı ülkelerin Iran'a am bargo koyması konusun: 
da "girişimlerde" bulunmak üzere Londra, Paris. 
Bonn ve Roma'yı ziyaret edeceği bildirildi. 


Aydınlıkiki 


BİR YUNANLI GAZETECİ 
ABD TAHRAN ELÇİLİĞİNİ İŞGAL EDEN ÖĞRENCİLERLE GÖRÜŞTÜ: 


Öğrenciler: 
Homeyni isterse 


rehineleri serbest bırakırız 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 


LEKTIİPİA gazetesinin Tahran'a gönderdiği gazeteci Yorgios Mavros, Rıza ve Rahim adındaki işgalci öğrencilerle görüştü. 

Rıza 25 yaşlarında fizik bölümünden mezun, 

Rahim 22 yaşında makina mühendisliği öğrenimine devam ediyor. Gazeteci Elçiliğe' girdi ve 

rehinelerle ayrıca görüşmek istedi. Ancak öğrenciler buna izin vermediler. Mavros'un öğrencilerle konuşması şöyle: 

Soru : Artık bütün dünya Şahın. cinayetlerini biliyor. Rehineler için ne gibi bir karar almanız gerekiyor? 

Rıza: (Besmele çekerek) hiç bir kuvvet bizi bu rehineleri yargılamaktan men edemez. Bu muhakkaktır. 

Soru :Peki ama ne zaman? 

Cevap: Bunu halkımız veya Başkanımız İmam Homeyni kararlaştıracaktır. i 

Soru: Bunu halk ne şekilde kararlaştırır? 

Cevap: Bir çok yolu var bunun: 

Soru: Mesela yollara dökülüp "'yargılayın yargılayın" diye bağırmak mı? 

Cevap: Bu da bir şekil olabilir. 

Soru: Bir halk oylaması yapılabilir mi? 

Cevap: Yok canım böyle bir kararı haketmediler. 

Soru: Farzedelim ki Şah öldü, rehineler ne olacak? 

Bunun cevabını Rahim verdi. O da besmele çekiikten sonra "Bütün elimizdeki tutukluları yargılamaktan çekinmeyeceğiz. Çoğu casus tur "dedi. 

goru: Peki ABD Şah'ı size iade ederse ne olur? 

Cevap: O. zaman bırakırız gitsinler. Ancak bu casus olmadıklarını göstermez. Bunlar casustur, 

Soru: Mahkeme onları haksız bulursa idam edecek misiniz? ; 

Cevap: Amerikalıların, Büyükelçiliklerinin basılması ile halkımıza karşı işledikleri cinayet: leri hikaye edecek kalem çıkmadı. $ 

Soru: İmam Homeyni ile geçenlerde perşem be günü görüştük, Herhalde,televizyonda gördü: nüz. Homeyni'nin, İslam ideolojisine göre, suç luları af etme yetkisi vardır. Buna göre bu tutuklular affedilecektir. Bana bunları İmam söy ledi. 

Cevap: Yalan. 

Soru: Peki siz kendiniz televizyonda görme: diniz mi? 

Cevap: İmam böyle bir şey diyemez, demez de, 

Soru : Fakat söyledi. 

Cevap: Hayır, hayır söylemedi. 

Soru: Peki ne demek istiyorsunuz. İlla ki idam mı edeceksiniz? 

Cevap: Eğer mahkeme onları mahkum eder. 
se. 

Soru: Ama İmam bana öyle demedi. Eğer öyle ise siz ne şekilde davranacaksınız? 

Cevap: O zaman İmamın dediğini yap« ağız. 
Homeyni'ye sadığız. 

Soru: Bana dediğiniz» göre Şah verilirse rehineleri muhakkak yargılayacaksınız. Ancak isteğiniz yalnız rehineleri yargılamak mı, yoksa başka düşünceleriniz mi var? 

Cevap: İnancımıza göre Carter ve ondan evvelki Amerikan başkanları suçludur. Onların da yargılanmaları gerekir. 

Soru: Ne demek istiyorsunuz? 

Cevap: Carter ve diğer başkanları bir ayna karşısına koyacağız. Yani kendilerini görsünler. 

Soru: 
musunuz? 

Cevap: Şahın diktatörlüğü sırasında onbinlerce ölü ve yaralı verdik. Bunlar cinayetlerin, idamların, işkencelerin sonucudur. İran dünyada en seri diktatörlüğü yaşamış bir ülkedir. Kaybedecek fazla bir şeyimizin olduğunu sanmıyoruz. 

Soru: Amerikan Büyükelçiliğine »atlayicı madde koydunuz mu? 

Cevap: Evet bu doğrudur. 

Soru: Bir Amerikan yıldırım harekatı karşısında bunları zamanında ateşleyebilecek misiniz? 

Cevap: Belki biz kendimiz vakit bulamayacağız ama muhakkak ki onları ateşleyeceğiz ve havaya uçuracağız. 

Soru: Gerçi pek mümkün değil ama Amerika , Şahr'geri verirse ve rehineler serbest birakılsa bu mevcut durum yok olacak. Bundan sonra ne yapacaksınız? 

Cevap: Bundan sonra emperyalizme ve baskıya karşı mücadelemize devam edeceğiz. 

Soru : Hangi yolla” 

Cevap: Her türlü yolla, 


Peki bir misillemeden korkmuyor 


77 Ayetullah 


Şeriatmedari'den sonra 


Ayetullah 


Muntazari'ye sulkası girişiminde bulunuldu 


TAHRAN (AA) 

İran'ın siyasal ve dini önderlerinden Ayetullah Muntazari'ye dün Tahran'da Cuma namazı kıldırdığı sırada bir suikast girişiminde bulunulduğu bildirildi. 

Muntazari'ye bir el bombası fırlatıldığı ancak bombanın patlamadığı belirtildi. El bombasını atan kişi halk tarafından yakalanarak dövüldü ve Devrim Muhafızlarına teslim edildi. 

Hatırlanacağı gibi önceki gün de dini önderler- den Ayetullah Şeriatmedari'ye bir suikast girişiminde bulunulmuştu. Başarısızlıkla sonuçlanan suikast girişimi İran'da sert tepkilere yol açmıştı. 
Yine dini liderlerden Ayetullah :Mutahari de bir suikast sonucu ölmüştü. 


Genemi meni a ME ve İİ İşe mma Gİ Ymm eni nie reg 


TEKSİF Tarsus Şubesi 


ve sahte sol 
Fatih Atilla 
TiKP içel il Başkanı 
TEKSİF Sendikasının Tarsus o Şubesinde 


cereyan eden mücadele ve çeşitli grupların tutumları, sahte solun sendikal alanda izlediği ilkesiz politikayı bir kez daha ortaya koyması bakımından dikkat çekicidir. 

TEKSİF Tarsus Şebesinin iki ay önce yapılan seçimlerinde devrimciler, Cevdet İnandıoğlu ile ittifak yaparak, sahte solcu grupların aday gösterdiği Abdullah Oral'a karşı mücadele etmişlerdi. Şube Başkanlığı için başka adaylar da vardı, ama mücadele esas olarak bu iki aday arasında sürüyordu. TEKSİF içinde güç toplayarak Tekstil'e geçmeyi hesaplayan güçlere karşı, böyle tertiplere başvurmayacak ve TEKSİF' in daha ileri bir sendikal çizgiye gelmesini savunarak, bu yönde çalışabilecek kişilerle işbirliğine gitmek, devrimcilerin ötedenberi izlediği bir 


ittifak politikasıydı. Cevdet İnandıoğlu'nun bu tur tertiplere girişmeyecek bir kişi olması ve 


sendika içi demokrasiyi savunacağını, seçimler öncesinde daha açık bir şekilde belirtmesi de ittifakı güçlendiren etkenler oldu. 

Şube Kongresi döneminde açıktan Tekstil'in propagandasını yapacak ve Tekstil için mücadeleye girecek gücü kendilerinde göremeyen Halkın Kurtuluşu, Dev-Yol ve D. Halkın Yolu grupları şu propagandaya sarılıyorlardı: 

“TİKP'liler faşistlerle, burjuvaziyle her zaman işbirliği politikası izlemişlerdir. TEKSİF Sendikası içinde de bu durum kendisini göstermiştir. Onlar devrimci aday Abdullah Oral'ı değil de faşist sendika ağası Cevdet İnandıoğlu ile ittifak etmişlerdir. Bu şahis yıllarca Tarsus’ ta sendika ağalığı yapmış ve halen TE KSİF nel Başkan Yardımcılığı yapan Necdet İnandıoğlu'nun kardeşidir.” 

Bu ve buna benzer sözleri seçimler sırasında ağızlarına geldiği şekilde söyleyen bu gruplar, Kongreden önce, seçimleri alamayacaklarını anlayınca taktik değiştirdiler. Bağımsız liste çıkarmak yerine Cevdet İnandıoğlu'nun listesini delmeyi ve bu liste içinden yönetime girerek uzun vadeli hesaplar yapmayı tercih etmek zorunda kaldılar. Bölgede bir etken olan Arap milliyetçiliğini körükleyerek, bir kısım oyları almayı ve kendi listelerinin sekreter adayını İnandıoğlu'nun listesinin / içine sokmayı başardılar. 

Kongre öncesinde, "Faşistlerle, burjuvaziyle işbirliği" üzerine atıp tutanlar ve mangalda kül bırakmayanlar, şu işe bakın ki, seçimler bittikten birkaç saat sopra,düne kadar küfrettikleri kişilerin yanında güleç bir yüzle yeralmaktan sıkılmıyorlardı. Sendikaya gelenler, sahte solun sekreter adayını orada pişkin bir şekilde otururken görüyorlardı. Herhalde onlar da artık "Faşistlerle işbirliğine" karar vermişlerdi. 

Şube Kongresinin üstünden iki ayı aşkın bir zaman geçmiş bulunuyor. Özellikle bu günlerde sahte solcuların Tekstil'e geçmeyi sağlamak için faaliyetlerini artırdıklarını görüyoruz. Onlar Paktaş'ta 400 üye kaydettiklerini yayıyorlar. Bu günlerde sahte üye kayıt fişlerini tamam ettilermi, yetki için Bölge Çalışmaya buşvurmaları bekleniyor. 

Ancak Tekstil'e geçmek amacıyla yürüttükleri faaliyet bundan ibaret değil. Sadece TEK-SİF'i dışarıdan hedef almıyorlar. Sendika içinde de yıkıcı bir çizgi izliyorlar. Bütün bunlara ek olarak, sıradan işçilerden şube başkanına kadar herkesi tehdit edebiliyor ve baski yaparak kedilerine karış giçlü bir çıkışı önlemeye çatisıyorlar. 

, Şube Başkanı ise bu güçlere karşı mücadefede gerekli kararlılığı gösteremiyor. Sahte sown zorbalığı ve terörü onu da belli ölçüde ka- 


se- 


ramsarlığa itmektedir. Oysa zorbalık ve dema-' gojiden başka tutunacak dalları olmayan bu 


gruplar gerçekte çok güçsüzdür. 

Yapılması gereken, onlara taviz vermek de gil, onların içyüzlerini kitleye açıklayarak ve TEKSİF içinde kitleye daha fazla dayanarak ve kitlenin gücünü harekete geçirerek mücadele yurutmektir. Onlara karşı verilecek her taviz TEKSİF'i daha kötü duruma düşürecek. 
Tekstil'in bölücülüğüne ve sahte solun zorbalığına yeni olanaklar ve gedikler sağlayacaktır. 
Kitlelere güvenen bir çizgi ise bu güçlerin kofluğunu açığa çıkaracak ve işçilerin birliğini ve gücünü pekiştirecektir. 


i konuklarımız: F) 


D. Çelik işletmelerinde 35 bin, Çay-Kur” da 48 bin, Liman İşletmesinde 
7 bini aşkın işçiyi kapsayan sözleşmeler ocak ayında başlıyor 


IŞÇİ SERVİSİ 
Birçok işyerinde sürdürülen ve yaklaşık 500 
bin işçiyi ilgilendiren toplusözleşmelerin yanı 
sıra bu ay sonunda 90 
bin civarında işçinin çalıştığı üç kamu işletmesinde de mevcut toplusözleşmelerin yürürlük süreleri sona erecek, Bu işyerlerinde yeni dönem toplusözleşme görüşmeleri 1980 Ocak ayından itibaren başlayacak. 


Ay sonunda toplusözleşmeleri sona erecek kamu kuruluşlarından biri Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı işyerleri. Demir Çelik işletmelerinde yaklaşık 35 bin civarında işçi çalışıyor. 


Cav-Kur Genel Müdürlüğü ile Türk-İş'e bağlı 
Tek Gıda-İş Sendikası arasında imzalanmış sözleşmenin süresi de 31 Aralıkta sona eriyor. Yeni dönem toplu iş sözleşmesi Çay-Kurda çalışan 
48 bin civarında işçiyi 


ka; oyacak. Bu işçilerden ; bin kadarı mevsimlik k çalışıyor. 

Tek-Gıda-l tikası ile 


Tekel Genel Müdu. 'iğü arasında ayrıca 1980 Martından itibaren işkolu düzeyinde (o toplusözleşme görüşmeleri başlayacak. 
Tekel işyerlerinde halen işyeri düzeyinde, sürdürülen görüşmeler ise uUyuşmazlıkla sonuçlanmış bulunuyor. 


Türk-İş'e bağlı Likat- 
İş Sendikasının Liman 
Tahmil ve Tahliye işyerlerinde çalışan işçiler adına imzaladığı sözleşme de 31 Aralıkta sona eriyor. Yeni dönem toplu sözleşme İskenderun, 
Mersin, Antalya, İstanbul-Haydarpaşa, Giresun, Ordu, Samsun ve Trabzon işyerlerinde çalışan Likat-İş üyesi 7 bini aşkın işçiyi kapsıyor. Sendika yetkililerinden edinilen bilgiye göre, taslak çalışmalarını sürdüren sendika, taslağın hazırlanması sırasında tüm işçilerin görüşlerini de aldı. 

Sözleşmenin kapsamına ayrıca Tekirdağ Limanında çalışan 123 işçi ile Bandırma limanında çalışan 170 işçinin de alınmaya çalışıldığı bildiriliyor. 


Bilindiği gibi genellik- le çift yıllar KİT'lerde yeni dönem toplusözleşme görüşmelerinin başladığı yıllar oluyor. Bu nedenle önümüzdeki 1980 
yılının KİT'lerde yüzbinlerce işçiyi kapsayacak toplusözleşme görüşmelerinin başlayacağı bir yıl olması bekleniyor. 


Genel-İş, Pınarbaşı Belediyesinde grev kararı aldı 


Bayındır Belediyesindeki işçilerin sendikal özgürlükleri korumak için direnişe geçebileceği bildiriliyor 


IZMİR(AA) 

DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası Pınarbaşı Belediyesinde grev kararı aldı. 


Başkanı Nevzat Malkoç toplu iş sözleşmesi çağrısına Belediye Başkanı 
Şevki Yasakçı'nın yanıt 


Genel-İş 4 Nolu Şube 


ADAPAZARI AS. SAT. AL. KOM. 
BŞK.LIĞINDAN 

Askeri ihtiyaç için Müteahhit Nam ve hesabı na 17 000 kg. B.Peynir 3 ARALIK 1979 günü saat 10.30'da ihale edileceği ilan edilmişti. 

2490 sayılı yasa gereği ihale 10 gün uzatılarak 13 ARALIK 1979 günü saat 10.30'da yapılacaktır 

Tahmini fiyat 105 TL. tutarı 1.785.000 TL, geçici teminatı 53550 TL.dır. 

Evsaf ve şartnamesi Ankara, İstanbul Levazım Amirliği ile Komisyonumuzda görülebilir. 

İsteklilerin ihale günü ve saatinde komisyon- da bulunmaları ilan olunur. 

Teminat banka mektubu olarak verilmek istenirse süresiz ve limitlerinin belirtilmesi şarttır. 
s Say İBİB 25557-1311) 


vermediğini, ikisi temsilci 


üç işçinin işlerine son verdiğini bildirdi. "Bunun üzerine sendikamız Pınarbaşı Belediyesinde grev kararı aldı" dedi. 
Nevzat Malkoç, 54 işçiyi kapsayan grevle ilgili ila- nın işyerine asıldığını belirtti, anlaşma sağlanamazsa, yasal süre sonunda grevin başlayacağını söyledi. 


BAYINDIR 
BELEDİYESİNDE 
DİRENİŞ 


Nevzat Malkoç, bu arada Bayındır Belediyesinde işçilerin direnişe geçme olasılığının güçlü olduğunu bildirdi. 

Mnikoç, Bayındır Belediyesinde işçilerin bir başka sendikadan Genel- 
İş'e geçtiklerini, Başkan Mustafa (o Saraçoğlu'.un bunu engellemeye çalışğını savundu. 


sona erecek 


Ma, rar 


(van 


Çay-Kur işçileri de yeni villa birlikle loplusözleşm 


sında; Ağırlaşan ekonomik şartlar sözleşmelerin önemini artırıyor. 


a, BURSA(THA) 

Bursa Organize Sanayi Bölgesinde kurulu Halıfleks Fabrikasında çalışan 
416 işçiden 137'sinin,hammadde temininde karşilaşilân güçlüklerden üitetimin yüzde 40 oranında düşmesi sonucu bu ay içinde işlerine son verileceği açıklandı. 

Halıfleks Ticaret ve Sanayi A.Ş. 
137 işçinin işten çıkarılacağını Bölge Çalışma Müdürlüğü ile İş ve İşçi Bulma Kurumuna da bildirdi. 

HAMMADDE YOKLUĞU 


Halıfleks Fabrikası yetkilileri, üretimde elyaf ve apre maddeleri olmak üzere iki temel hammede kullandıklarını, ayrıca bazı küçük yardımcı maddelerin yeterli miktarda ve zamanında karşılanamadığını da bildirdiler 


fabrikalarla 


gerekirken, pamamamız 


yarattı. 
“Bu yıl 6 


yük önem 


Bir fabrika yetkilisi bu konuda şunları söyledi: 

"Elyaf ve apre maddelerini yurt içinde üretim yapan fabrikalardan karşılıyoruz. Ancak bu ürünleri ten fabrikalar da hammadde yönün- den Petkim'e bağımlı. Petkim de bu 


karşısında Ş 


e a m a a a, a, a 


işci sendika 


1980 yılı KİT'lerde toplu sözleşme yılı olacak 


Ay sonunda 90 bin işçinin toplu sözleşmesi 


AE LZ 


Yeterli elyaf bulunamayınca 


Bursa Halıfleks” ten 137 
işçi atılıyor 


karşılayamıyor. 

“Bu nedenlerle nisan ayında fabrikamızda başgösteren elyaf sorunu sürüyor. Yeterli “hammadde bulamadıgımızdan vardiya sayısını azalttık. 
4-5 aydır, dördüncü vitesle gitmemiz 


yoruz. Programladığımız üretimi ya- 


larımızı yerine getirememe durumu 


yapmayı programlamıştık. Son iki ayda ihracaat için 300 bin metrekarelik üretim yapmamız gerekirken, ancak 150 ya da 200 bin metrekare-Jik üretim yapabildik. İhracata bii- 


larda 15 firma ile pazar mücadelesi yapıyoruz. Tüm çabamız 1980'in de kötü yönde etkilenmemesidir. 

“Belirttiğimiz üretim düşüklüğü 


ten çıkarılması kararını aldı ve uyguuve- lamaya koydu. Bu ay içinde fabrikamızda çalışan 137 işçinin işlerine son verilecektir." 


e dönemine girenle. ara 


ihtiyacını yeterli oranda 


ikinci viteste çalışabili- 


,resmi ihracat bağlantı- 


milyon dolarlık ihracat 


vermiyoruz. Diş piyzsá- 


irketimiz, 137 işçinin iş-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Genel kuruldan önce birleşme kararı almışlardı 


Tek Çimse-İş yenidenÇimse-İş'ten ayrıldı 


SEYİT ARI (SIVAS) şunları dedi: "Bu adam-Tür'-İş'e bağlı Sivas ların işçileri birleştirmek Çimse-İş ile Hak-İş taraf- diye bir meselleleri yok. 
tarı Tek-Çimse-İş yetkili- Esasen bizimle bu protoleri arasında imzalanan kolü imzalayınca sendikirleşme protokolü Tek- kayı ele geçirmek arzula tarafından fesh- sundaymışlar. Eğer Ceyedildi. 

Aynı iş yerinde Çalışan, fakatt üç ayrı sendikaya üye olan işçilerin birleşmesi amacıyla, iki sendika başkanı tarafından işçi ve mahalli sendika başkanlarının önünde imzalanan protokolün feshedilmesi, işçiler tarafından tepkiyle kar- 


ANKARA(ÖZEL) 

İzmir Genel-İş Merkez Şubesinde başkanlık ve sekreterlik yapan Genel- 


şılandı. 


Protokol gereği olarak, Türk-İş'e bağlı Çimse-İş, dokuz işyerini muhalefetin isteği üzerine feshetmiş ve zamanından onbir 


y önce Genel Kurula şitmişti. Genel Kurulda birleşme istemi işçiler 


tarefınden oy birliği ile kabul edilmiş ve ortak liste olrak seçime girilmişti. 

Listede sadece iki sendikanın başkanları çekişmişler ve Çimse-İş Başkanı Mustafa Bilik seçimi kazanmıştı. Bunun üzerine Tek-Çimse-İş Başkanı Ahmet Ceylan kendisini destekleyen MİSK'e bağlı Türk- Çimser-Sen taraftarlarıyla salonu terketmisti. 


Ahmet Ceylan'ın protokole:uymayacağını ve sendikasının faaliyete devam edeceğini: bildirmesi üzerine, görüşüne başvurduğumuz. Mustafa Bilik 


İş 1 nolu Şube Başkanı 
Zeki Mertoğlu ve 3 nolu 
Şube Başkanı Mehmet 
Dinç'in profesyonel çalışmalarına karar verilmesi üzerine boşalan şube başkanlıkları için kongreye gidiliyor 


Bu ayın 23'ünde yapılacak 1 Nolu Şube Kongresi için delege seçimleri sürerken, adaylardan 


Bağımsız Dev-OLEYİS”inTürk-iş'e katılabileceği bildirildi 


DİYARBAKIR (ÖZEL) "nev OLEYİS"in, Kon- 

Genel Merkezi Diyar- federasyona bağlı Türk- 
"Dev-İş'e katılması için çalış-OLEYİS Sendikasının önü- malar yapılmaktadır. Dün müzdeki pazar günü yapı- dar, Türk-İş'in böyle bir 


bakır'da bulunan 


lacak olan Genel Kuru lunda s katılabileceği belirtiliyor. 


Türk-İş Bölge Temsil- adım . bizleri cisi İhsan Dündar'ın yap- cek, çalısanların gücünü göre artıracaktır” dedi 


tığı (o açıklamaya 


lan gerçekten tabana inanan bir sendikacı olsaydı, dini duygularını istismar ettiği kendisine inanmış insanları maceraya sürüklemez, onların birliği ve çıkarı için çalışırdı." 


izmir'de Genel-iş 1 ve 3 Nolu Şubeleri kongreye gidiyor 


Mustafa Çıka'nın delege seçimlerini önde götürdü- 


gü bildiriliyor. 1 Nolu Şubede eski başkanın grubundan olan Mustafa Çıka'ya karşı TKP'nin 


desteklediği aday Ömer Demircioğlu'nun kazanma şansının olmadığı belirtiliyor. 

3 Nolu Şubede ise, eski başkan Mehmet Dinç' 
in grubundan Çetip Polat'ın Şube Başkanlığına 
seçilmesi bekleniyor. 3 
Nolu Şube Kongresi 30 
Aralık günü yapılacak 


- gelişmeyle Güneydoğu- 


Türk-İş'e da daha da güçleneceğini * 


. bildirerek, "İşçilerin birliği yönünde atılan her sevindire- 


İşte Bingöl'ün Genç ilçesind. 


ebir kahvehanenin görünüşü. İçerisi ağzına kadar dolunca dışarıya da taşılmış. 


S i 


Fabrika yerine kahvehane 


açılıyor 


RİNGOMÖZE 
İşsizliğin çığ gibi bü“ yüdüğü doğuda çalışma alanı olmadığı için vatandaşlar kahvehaneler- de oturuyorlar. 


BİNGÖLLÜ 
ORMANIN HER 
TÜRLÜ 

CEFASINI 
ÇEKİYOR. 
ORMANDA 

ÇALIŞIYOR, 


ODUN 
YAPIYOR, 
. ODUNU 
KESİYOR, 
ODUNU 

© TAŞIYOR 

AMA NİMETİNİ 

GÖREMİYOR. 
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Özellikle toprağı tarıma elverişli olmayan 
Bingöl, Tunceli gibi illerimizde nüfusun yüzde 
60'ı çalışamıyor. Kış ayları bu oran daha da 


fazlalaşıyor. Fabrika yerine durmadan kahvehane açılıyor., 


Sadece Bingöl'ün 


7500 nüfuslu Genç Lise- 


sinde 18 kahvehanenin 


© 7500 nüfusu olan Genç ilçesinde 18 tane kahvehane var 


bulunduğu saptandı. 450 
kişiye bir kahvehanenin düştüğü Genç kazasında bir kahvehanede en az 
40, en fazla 81 kişi sürekli oturuyor. 


Ağaç gölgesinde büyüyorlar ama odun bulamıyorlar Bingöllüler odunu sadece taşınırken görüyor 


YUSUF ÇELİK 
Öyle bir il düşünün ki, her tarafı ormanla çevrili olsun ve bu ilde her gün binlerce ton odun kesilsin ve başka illere gönderilsin, Fakatormanın içinde boğulan, ormanın her türlü cefasını çeken ilin insanları nimetinden faydalanmasın, hatta kışın soğuğunda yakacak bir çeki odun bulamasın. 


Böyle şey olur mu diyeceksiniz, oluyor işte. 

Bingöl, Bingöl'ün ilçelerinden Genç, Solhan, 


Karlıova gibi beldelerimizin her tarafı ormanlarla çevrilidir. Bu belde- nin çocukları ağaçların gölgesinde büyümektedir. 
Ama ne yazık ki bu bölgede de her gün binlerce ton odun kesilip başka illere gönderilirken, Bingöllüler, odun almak için aylar önce Belediyelerin- de sıraya girdikleri halde hâla odun alamadılar. 
“övüştüğümüz vatandaşlar "Bölgedeki orman idaresi odunu nale ile müteahhitlere verdi, müteahhitler de daha pahalya gitsin diye başka il- 


PTT Tahtakale Santralında memurlar kumanya boykotuna başladılar 
© Konuyla ilgili basına bir açıklamada 


bulunan Mem-Der İstanbul Şubesi de boykotu desteklediklerini 


belirttiler 


İSTANBUL (ÖZEL) 

PTT Telefon Başmüdürlüğüne bağlı Tahtakale Santralinde çalışan memurlar, gece nöbetle- son günlerde yemeklik için verilen kumanyanın kalitesiz ve yetersiz olmasını protesto etmek için süresiz boykota başladılar. 

Ağır çalışma şartlarına rağmen verilen kumanyanın yetersiz ve kalorisiz olduğunu belirten 


rinde 


PTT çalışanları: "Çalışma şartlarından tutun, Amir-Memur ilişkilerine 


kadar her şey insanlık dışıdır. Örneğin Gece nöbeti 16 saati bulmaktadır. Ve bu 16 saat içinde bize yemeklik olarak verilen kumanyada bir avuç zeytin, bir karper peynir, çeyrek ekmek, biraz tur- şu ve bir hafta önce haşlanan yumurta bulunmaktadır. 

“Kumanya alımı için tanınan yarım saatlik süre de kuyrukta geçmektedir. Bu durumu protesto ediyoruz." 

Bu konudaki isteklerini açıklayan PTT çalışanları: “En kısa za- 


manda insanlık dışı bu şartlar odeğiştirilmelidir. 
Kumanya için alınan malzemeler çalışanların kalori ihtiyacına göre olmalıdır. Yemekle ilgili malzeme alımı memurların seçtiği kurullar tarafından yapılmalıdır. Yemek yapan ve dağıtan kişiler bu işin ehli olmalıdır." dediler. 

Konuyla ilgili Basına bir açıklamada bulunan MEM-DER İstanbul şubesi de boykotu desteklediklerini belirttiler. 

Basına yapılan açıklamada "Bu olayın bardağı taşıran son damla oldugunu belirtiyor,PTT'li memurlar üzerinde uygulanan insanlık dışı baskıların kaldırılmasını istiyoruz, gece 16 saat boyunca çalışan PTT'li memura yemeklik için verilen yetersiz kumanyayı protesto ediyoruz.MEM- 
DER olarak Tahtakaledeki Oo santralda memurların başlattığı boykotu destekliyoruz ve bu konudaki bütün girişimleri yapacağımızı tüm ilgililere duyuruyoruz." denildi. 


lere götürüp satıyorlar biz ise odun bulamıyoruz" dediler. Bingöl'ün kışa girdiğini hatırlatan vatandaşlar, bir an evvel odun ihtiyaçlarının karsılanmasını isteyerek 


"Veyahut odun kesmemize müsaade etsinler, zaten bu bizim en tabii hakkımız olması gerekiyor. Biz kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılayalım" dediier. 


Kar yağacak 


Elazığ'da mazotsuzluktan tarladaki pancar şeker fabrikasına götürülemiyor 


ŞAıfİN “UGAY 
Elazığ'lı üreticiler mazot darlığından tarladaki pancarını kaldırıp merkezdeki Şeker Fabrikasına götüremiyor. 

Elazığ Şeker Fabrikasının büyük ihtiyacını karşılayan Altınova yöresinde Vertetil, Hoğu, Mollakendi ve Kelli köylüleri kar yağmasın diye dua ederlerken ne yapacaklarını bilemiyorlar. 

“Çektiğimiz bunca emek boşa gidecek" diye vakınan üreticiler 


"Traktörü olanlar bir hafta mazot kuyruğunda,bir hafta şeker fabrikasında bekletildi. Traktörü olmayanların hali daha da berbat. Şimdiye kadar 
Allah rızası için siftah yapmayanlar da var. Ne olacak bu pancarlar"' di. 
ye soruyorlar. 

Pancarların öyle çok uzak bir yere değil,ayn şehirdeki fabrikaya götü rülemediğini tekrarlayar üreticiler, hükümetten it işten geçmeden mazo bekliyorlar. 


DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.DAN 


Bankamız gereksinimine binaen 35x 44 eb' adında 25.200 Adet Alıcı verici ECZALI KA-ĞIT ile, 35 x 44 eb'adında 8400 adet Alıcı ECZALI KAĞIT alınacaktır. 


Son teklif verme tarihi 19.12.1979 olup, teklifler Karaköy-Yeni Yolcu Salonu Kat 1'de Satınalma Kurulu Başkanlığına verilecektir. Şartnamesi İKMAL MERKEZİ Mü-DÜRLÜĞÜ 27 Mayıs Han Kat 3 Bahçekapı-İstanbul adresinden temin edilebilir. 


Dosya No: 1979/1095 (Basın:25543—1310) 


| Aydınlık, 


PROF.ÜMİT YAŞAR DOĞANAY'DAN SONRA... 


Tüfengil'in öldürülmesi tepkiyle karşılandı 


* Demirel: “Hiç kimse anarşiyi * TİKP”Tü tengil'i 

himaye etmesin. ” katledenlerin amacı saygın eEcevit: “Demirel, sağdan kişileri sindirmek, halkı Pi : i gelen şiddet eylemlerini de umutsuzluğa sevketmektir 


Baki Angın için yapılan anma toplantısına işçi arkadaşları, semt halkından kadınlar ve onu tanıyanlar katıldı. 

Angın'ı gazetemiz çalışanları da gazele merkezinde yaptıkları bir törenle andılar, 


— MHP Genel Sekreteri acaba bu duruma ne demiş? 

— Hangi'Genel Sekreter? 

— Necati Gültekin. 

— Hangi duruma? 

— Ömer Tanlak'ın açıklamalarına zöre karakollardan silahlı eylemci kurtarıyormuş. 

—Ha, ona mı? Hatırlamıyorum demiş. 

— Neyi hatırlamıyor? 

— Ömer Tanlak'ı karakoldan kurtardığını 

— Ya. Demek o kadar çok kişi kurtarmış ki, kurtardıklarının arasında Ömer Tanlak var mi yok mu hatırlamıyor. ; 

— Öyle değil canım. Yani Ömer Tanlak'ı tanımıyor. "Ben öyle bir emir vermedim" diyor. 

— Demek kendinde polise emir verre yetki- 


m 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į i HABER MERKEZİ i görüyı P Bir yıl önce komandolar tarafından katledilen gazetemiz in çalışkan emekçisi kınamalıdır i STANBUL Universitesi Iktisat Faklen Soyo. | 7 or Baksana i ö loji Kürsüsü Başkanı Prof. Cavit Orhan Tüten- — Bu "hatırl `n özü i f- ali di le anıldı gil'in dün sabah evinden çıktıktan sonra bir saldırıya bağı e ELM sözü bana tarihten i Li . uğrayarak katledilmesi bütün yurtta tepkiyle karşılan- ab YOR 
. dı yA 3 
Okurlarımızın Angın m katillerine cevabı: A. inin Eo CHP Gene! Başkanı Bülent Ecevit konuya ilişkin — Hani bir zamanlar Yassıada'da. . . 
Sr akk ala açıklamasında, Tütengil'in ölümünden derin bir acı — Anlayamadım. 


— Canım, Menderes Yassıada'da her suçu sorulduğunda “hatırlamıyorum beyefen:y demiyor muydu? 

— Ne olacak? 


duyduğunu söyleyerek, şiddet eylemlerinin son hafta larda tırmanışa geçtiğini belirtti ve şöyle konuştu: 

“Şimdi işbaşında bulunan hükümet ve hükümet başkanı sayın Başbakan, yıllardan beri bütün uyarıla- 


MA ten ne mir, 
MAĞ Nel yas 


Sürme 
“ 


Daha güçlü Aydınlık için 130 bin lira destek 


İSMAİL BÜYÜKBAŞ 

İR yıl önce izinli olarak gittiği Elazığ'da 

MHP'li komandolar tarafından öldürülen 

gazetemiz çalışanı Baki Angın, ölümünün birinci yılında törenle anıldı. 

Türkiye İşçi Köylü Partisi Eyüp ilçe binasında yapılan anma toplantısına çeşitli fabrikalardan işçiler, aileleri, çocuklar ve semt halkı katıldı. Coşkulu bir hava içinde geçen toplantı İlçe Başkanı Fahrettin Yiğit ve Baki Angın ile ortak anıları olan arkadaşlarının konuşmalarından sonra, Aydınhk'ı güçlendirme kampanyasına 130 bin lira üzerinde 


para, 4 alyans yüzük, 4 kolye, 2 saat ve çeşitli eşya verildi. Baki Angın'ı anma toplantısı Özan Nedret" in ve TİKP Eyüp İlçe Korosunun söylediği marş, türkü ve şiirlerle sona erdi. 

Angın arkadaşımız, aynı gün gazetemiz çalışanları tarafından da anıldı. Angın'ın öldürüldüğü gün, "İki elimiz katillerin yakasındadır" demiştik. Angın'a ve okurlarımıza barış ve birlik içinde bir Türkiye için mücadele edeceğimize söz vermiştik. 

Angın'ın ölümünden bir yıl sonra okurlarımı. 
zın Aydınlık'a gösterdikleri ilgi katillere ve terör odaklarına en güzel cevap oldu. 


SOYGUNCULAR 3 MİLYON LİRA ALARAK KAÇTILAR 


Istanbul'da bir banka şubesi soyuldu 


© Serik Tekel deposunu soymak isteyen kişiler, bir memuru öldürü bir polisi ağır yaraladılar 


© Diyarbakır'da bir ortaokul mutemedi soyuldu 


HABER MERKEZİ 
Türkiye İş Bankası Tepebaşı şubesi dün silahlı 
5 kişi tarafından soyuldu. Soyguncular, banka 
subesinden yaklaşık 3 
miiyon lira alarak kaçtılar, 

Kdinilen ilk bilgilere 
“öre soyguncular, İş Bankası Tepebaşı şubesine saat 12,16 sıralarında gek diler. Öğle tatili nedeniyle görevli jandarmanın yemeğe gitmesinden yararlanan soyguncular, per- 


(122222 


Bir komando, öldürmeye teşebbüsten 16 yıl ağır hapis 


ürüp 


soneli etkısız duruma getirdikten sona, kasada bulunan yaklaşık 3 milyon lirayı alarak dışarı çıktılar ve olay yerinden koşarak uzaklaştılar, 

Polis yetkilileri, olay sırasında alarm zilinin çalmadığını ve olayın polise anında bildirilmediğini belirttiler, 


KAYSERİ'DE 
Kayseri'de Kiçikapı- 
Yeşi! Mahalle seferini yapan otobüste çıkan tartışma daha sonra silahlı 


cezasına çarptırıldı 


İSTANBUL (ÖZEL) | 
Fatih Halıcılar Caddesinde 23 Mart 1977 ta- 


rihinde Hulki Ulusal'ı öldürmeye teşebbüste buluan Ahmet Orhan Sar adlı ülkücü 16 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. 

İstanbul Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde dün yapılan duruşmada mahkeme heyeti oy bir- 


liği ile şu karara vardı: 


şilan sanık Ahmet Orhan Sar'ın sol görüşlü olduğunu bildiği Hulki Ulusal'a öldürmek amacıyla 7-8 el ateş ederek, iki ay süreyle iş ve güçten alıkonacak şekilde hayati nahiyesinden yaraladığı sabit görüldüğünden TCK"nın 448. maddesi gereğince 24 yıl ağır hapsine, ancak fiilin teşebbüs aşamasında kaldığından ceza 1/3 oranında 


indirilerek 16 yıl süreyle hapsine, Sanığın olay günü ruhsatsız silah taşıdığı anlaşıldığından bir yıl hapis 500 lira para cezası ile cezal.ndırılmasına kamu hizmetlerinden süresiz yasaklanmasına ve ağir hapis cezasına eşit sürece yasal kısıtlılık altında bulundurulmasına. " 

Ülkücü sanık Ahmet Orhan Sar dünkü duruşmada ek bir savunma yaparak kendisinin ülkücü ve Türk milliyetcisi olduğunu, suçsuz olduğunu belirtti. Sanık savunması sonunda cebinden bir Türk bayrağı çıkararak gazetecilere poz ver- 


di. 


KTAY Ekşi, Hürriyet gazetesinin dünkü sayısında "Barış 
" başlıklı yazısında, Brejnev'in bir kısım NATO ülkesi başbakanına gönderdiği mektuptaki “Ülkelerinin topraklarında nükleer bâşlıklı füzeleri bulundurmamaları- 
1i" tavsiye etmesi ve buna karşılık Demirel'in cevabından bahsederek 


İyi Ama... 


şunları belirtiyor: 


"Biz ne Amerika barışseverdir deriz,ne de Sovyetler Birliğine kefil Çünkü biliriz ki, ortada önemli bir mesele yokken çok ba- 


oluruz. 


| 
| 
l 
| 
| “Ülkücü milliyetçi görüşü benimsediği anla- 
| 
| 
| 
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> 
| 
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© Karayolları Antalya Bölge Müdürü ile eski genel müdürünü öldüren bekçi teslim oldu 


© Kayseri'de otobüste çıkan silahlı 


çatışmaya dönüştü, Dün saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda 
Hasan Cancoten ile Nihat Sılgın adlı kişiler silahla yaralandılar. Yaralılar Gevher Nesibe Tıp Fakültesi hastanesinde tedavi altına alındılar. Olayla ilgili olarak Oktay Kaya, Turan Gülbilge ve Muzaffer Gulbilge gözaltına alındı. Olay yerinde 3 tane tabanca ele geçirildi. Soruşturma sürdürülüyor. 


ADANA'DA 

Adana'nın Denizli semtinde bir çay ocağı dün saat 17.00 sıralarında silahlı 4 kişi tarafından yaylım ateşine tutuldu. 
Çay ocağında bulunan 
Ahmet Turhan Özkortan ve Mesut Kurt açılan ateş sonucu yaralandılar. Hastaneye kaldırılan yaralılardan: Ahmet Turhan Özkortan kurtarılamayarak öldü. Olayla ilgili olarak 4 kişi yakalandı. 


İSTANBUL'DA 

Eyüp Ortakcılar Lisesinde dün okul kapısında- ki görevli jandarma erine ateş açılmasıyla ilgili olarak okul öğrencilerinden 
200 kişi gözaltına alındı. 
Okul içinden kimliği belirlenemeyen bir kişinin ateş açmasıyla güvenlik kuvvetleri okulu sararak öğrencilerin ifadesini aldı. Olayla ilgili olarak şüpheli olduğu ileri sürülen 200 öğrenci gözaltına alındı. 


Çeliktepe'de yolda yürürken kimlikleri belirsiz kişilerin açtığı ateş sonucu Zincirlikuyu Yapı Meslek Lisesi öğrencisi 


Oktay Ekşi: 
“Barış iyi ama...” 


le kızacak olurlarsa dünyanın en meymenetsiz ceberrutları haline dönüşüverirler.” 

Ekşi, daha sonra Sovyetler'in Doğu Almanya'dan çektiği askeri gücün bölgedeki savaş gücünü düşürmediğini belirterek, "Keza Türkiye" de ve Avrupa'daki NATO ülkelerin- de nükleer başlıklı silah bulunma- 


masını isteyen Sovyetler Birliği,de- 


rışsever ve güleryüzlü görünen bu büyük devletler, en ufak bir neden- 


mode olan SS-4 ve SS-5 tipi füzeleri geri çekip yerine Avrupa'nın her tarafına uzanan son derece modern SS-20 füzelerini yerleştirmektedir. 

“Durum bu olunca, barışseverlik de havada kalmaktadır" diyor. 


Mustafa Topal yaralandı. Dün akşam 20.39 sıralarında meydana gelen olayda ağır yaralanan öğrenci kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak öldü. Saldırganların olay-, dan sonra kaçtıkları öğrenildi. 


SERİK'TE 

Antalya'nın Serik ilçesinde dün sabah Tekel deposunu soymak için giren iki kişi tarafından vurularak ağır yaralanan 
Depo sorumlusu Ali özen götürüldüğü hastanede kurtarılamayarak öldü. Bu arada aynı olayda yaralanan polis memuru 
Ayhan Demirca'nın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. 


KARAYOLLARI 
ANTALYA BÖLGE 
MÜDÜRÜ İLE ESKİ 

GENEL MÜDÜRÜNÜ 
ÖLDÜREN BEKÇİ 
TESLİM OLDU 

Antalya'da Karayolları 13. Bölge Müdürü Zeki Bakır ile Proje Müdürü Şevket Çelikkanat'ı öldürmekten sanık olarak aranan Bekçi İmam Yılmazer dün Antalya Cumhuriyet Savcılığına teslim oldu. 


ANKARA'DA 
Ankara'da Abidinpaşa 
Lisesi civarındaki su deposu yanında Bahri Altıntaş adındaki bir oto tamircisi dün sabah öaat 09.00 sıralarında kimliği belirlenemeyen kişilerin açtığı ateş sonucu öldü. 
Bu arada Abidinpaşa 
Bademli sokaktaki bir ev dün sabah ilkin kurşunlandı, daha sonra da bombalandı. Olgy sırasında evde bulunanlardan 
Ayşe Karaçam ağır, kızı Şerife Karaçam da hafif 

şekilde yaralandılar. 


URFA'DA 
Urfa'nın Suruç İlçesi- nin Gören köyü yakınlarında bıçaklanarak öldürülmüş bir erkek cesedi bulundu. Çobanlar tara- 


fından görülerek jandarmaya haber verilen cese- 


din kimliği henüz belirlenemedi. 
AKHISAR'DA 


Akhisar'ın Sesi gazetesi sahibi Kadri Lafçıoğlu dün akşam saat 19.00 sıralarında matbaasından evine gitmek üzere ayrıldığında iki kişi tarafından yaylım ateşine tutuldu. 
Lafçıoğlu bir rastlantı sonucu olaydan yara alma- dan kurtuldu. Olay yerinde yapılan incelemede sekiz adet mermi kovanı bulundu. 


A 


cevapladı 
Yorgancıoğlu 


Prof. Dr. Cavit Tütengil'in vurulduğu yerde elinden düşen çantasından çıkan kimlik kartı görülüy or. 


rımıza, dileklerimize rağmen yerine getirmediği bir görevi süratle, gün hatta saat yilirmeksizin yerine getirmek zorundadır 

“O'da, solun bir kesiminden gelen şiddet eylemlerine olduğu kadar, sağın bir kesiminden gelen şiddet eylemlerinin de adını koyarak kınamasıdır. Bir Başbakan bunu yapmadığı sürece, Türkiye'de olayların tırmanması önlenemez ve o Başbakan da kendini ağır bir sorumluluk altından kurtaramaz." 

KORUTÜRK'ÜN MESAJI 

Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Istanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim görevlilerinden Cavit Urhan 'lütengil'in öldürülmesi nedeniyle, İstanbul Üniversitesi Rektörü 


(Fotoğraf: AYDINLIK, 


— Hiç, yani aklıma geliverdi de... A © e yorum, tarih tekerrür mü ediyor? Suçi. , gildıkça sanki bazı siyasilerin hafızalarına birşeyler oluyor ` 

— Boşver canım şimdi bu kötü benzetmeleri, ağzmdan yel alsın. Hem zaten açıklamayı yapan Sayın Gültekin değil ki, Yaşar Okuyan. 

—Ha, şu tekzipçi başı (o Genel Sekreter Yardımcısı mı? : 

— Evet. 

— Anladım, Gültekin kurtardıklarının hesabını şaşırmış, listesini yardımcısına. #uttururik O da listede aramış, aramış, © Sn ki mer Tanlak ismi yok. Gültekin adin. hemen 


AP'den ihracı istenen 


YORGANCIOĞLU ” BİR BARDAK SUDA FIRTINA KOPARILIYOR” DEDİ 


IZMIR (ÖZEL) 
İzmir 11 Başkanı Hayrettin Yorgancıoğlu, partisinin il Haysiyet Divanı Başkanı Behiç Barhan tarafından öne sürülen "tüzük suçu işlediği" şeklindeki iddiaları 


açıklamasında, ortada tüzüğe aykırı bir davranış olmadığı halde yasal dayanaktan yoksun bir girişim yapıldığını, ancak bu kısır girişimin olduğu verde 


hüsrana uğrayacağını şöyle devam etti: 
"Grup arkadaşlarımla tam bir uyum içinde memleketime, partime, milletime hizmette inancım tamdır. Bazı kimseler bir bardak suda fırtına koparıp kendi çıkarlarına göre, kendi amaçları. istikametinde bir takım umutlar içinde ise ben ve teşkilatımız buna müsaade etmeyeceği gibi, bunu ezecek güçteyiz." 


belirterek 


- #5 u OLAĞANÜSTÜ HAL DGM VE ' SIKIYÖNETİM TASARISINDAN SONRA. 


Demirel, Ecevit'in 7 tasarısını 


meclise getiriyor 


ANKARA (ÖZEL) 


Demirel hükümetinin Olağanüstü Hal Yasası, DGM'ler ve Sıkıyönetim Kanunundeki değişikliklerle ilgili tasarılarla, 'anarşiyi önleme’ adı altında geçen yıl Meclise verilen 7 tasarını bütçeden evvel meclislerden geçirmeye çalışılacağı belirtil- 

1. 


Mecliste bekleyen 7 
tasarıda, Polis ve Selahiyetleri Yasasında, Emniet Teşkilat Yasasında, 
I İdaresi Yasasında, Toplantı ve Yürüyüşler Yasasında, Devlet Memurları Yasasında ve Dernekler Yasasında değişiklikler öngörülüyor. 


Yeni yasalarla getirilecek olan tedbirler şunlar: 

İnsanların üzeri mahkeme kararı olmaksızın o yerin mülki amirince verilen emir sonucu aranabilecek, 

—Polis ve bekçiler dernek kuramayacaklar ve spor demekleri dışında hiç bir derneğe üye olamayacaklar, 


—Toplantı ve yürüyüşler için 48 saat önceden bildirim zorunluluğu 
72 saate çıkarılacak, 


—Toplantı ve yürüyüş o yerin mülki amirince 
8 günü aşmamak şartıyla ertelenebilecek, 

—Derneklerin siyasetle uğraşmaları (o engellenecek... 


RK-İŞ İLE HÜKÜMET ARASINDA İ İLK GÖRÜŞMELER YAPILDI 


Demirel ileDenizcier 
10 maddelik gündem 


tespit ettiler 


ANKARA(ÖZEL) 

T URK-İş Genel Başkanı İbrahim Denizcier, 

Başbakan Süleyman Demirel ile ilk görüşmesini yaptı. Demirel ile Denizcier'in bu görüşmelerinde on maddelik gündem tespit ettikleri 

ve bu maddeler üzerinde önümüzdeki hafta etraflı bir şekilde duracakları açıklandı 

Dün saat 09.15'de Başbakanlıkta yapılan De- 
! irel - Denizcier görüşmesine Devlet Bakanları Ekrem Ceyhun ve Köksal Toptan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nuri Bayar, Çalışma Bakanı Cavit Erdemir, Sosyal Güvenlik Bakanı Siimer Oral ile Başbakanlık Müsteşarı Turgut Özal da katıldı. 

15 dakika süren görüşmeden sonra Demirel, 
Türk-İş ile çalışma hayatını ilgilendiren konulardaki ilk görüşmeyi yaptıklarını, bir hafta sonra meselelerin detayına gireceklerini söyledi. 

Denizcier ise, görüşmeden sonra, işsizlik ve istihdam, işyerlerinde can güvenliğinin sağlanması, çalışma barışını bozucu nitelikteki bazı tasarrufların düzeltilmesi, yönetime katılma, işçi -memur ayırımına kesin çözüm getirilmesi, vergi adaletinin sağlanması ve en az geçim indiriminin asgari ücret düzeyine getirilmesi ile sosyal içerikli yasalara öncelik tanınması konularını içeren 10 maddelik gündem tespit edildiğini açıkladı. 


Demirel, IMF” nin ülkenin zararına olan şartları varsa, buna uymayacaklarını söyledi 


ANKARA 

Başbakan Süleyman 
Demirel Cumhurbaşkanı 
Fahri Korutürk ile yaptığı haftalık olağan görüşmesinden sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı Bir gazeteci Demirel' - 


e daha önce kendisinin $: 

İMF anlaşmasına uy- Bu anlaşmanın ne olmayacağı şeklindeki a- duğunu bilmiyoruz. Bu çıklamasını hatırlatarak anlaşmanın içinde eğer 


bu konu hakkındaki görüşlerini sordu. Demirel konu hakkındaki görüşünü şöyle açıkladı 


ülkenin menfaatlerine uymayan, ülkenin zararına olan bir takım şeyler varsa bunlara uvmavız " 


Haluk Alp'e bir başsağlığı mesajı gönderdi. 
Korutürk'ün 

şöyle: 

“İstanbu! Üniversitesi İktisat Fakültesi değerli öğreum üyelerinden Profesör Cahit Orhan Tütengil'in menfur bir saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duydum. 

“Merhuma tanrıdan rahmet diler, size ve üniversite camiasına taziyetlerimi sunarım." 

Cumhurbaşkanı Korutürk ayrıca, Tütengil'in eşi Şükriye Tütengil'e de bir başsağlığı telgrafı gönderdi. 

DEMİREL 

Başbakan Süleyman Demirel,"'Herkese birden sesleniyorum. o Cinayet, katl, anarşi, yıkıcılık, bozgunculuk kimse tarafından himaye edilmemelidir. Himaye edenler gayrmeşru duruma düşerler" dedi. 

Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'le haftalık olagan görüşmesini yapan Başbakan Demirel Köşkten ayrılırken yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanıyla iç ve dış sorunlar üzerinde görüştüklerini, ülkenin en önemli sorunun can ve mal güvenliği ile kanun ve nizam hakimiyetinin o sağlanması olduğunu söyledi 

Demirel, "Izdırap ile, 


(Devamı Sa.7, Sü.7'de) 


mesajı 


Okuyan? 


netmiyorum diyor. 
yor ki, 


mez 


— Nasıl? x 


sızdırmaya çalışmış. 


— Beş. 


daydı? 
— 14. 


bir açıklama yapmış, "Sayın Genel Sekreter bu olayı hatırlamıyor" demiş. 

-- Öyle olur mu canım, Genel Sekret'sr Yardımcısı, Genel Sekreter adına bir açıklar'a yapmış, olay bundan ibaret. 

— İyi ya'işte ben de onu diyordun Yani, Okuyan, Gültekin'in bu olayı hatırlani. igin önceden biliyormuş. Yani Gültekin'in hatırlayıp neyi hatırlamayacağını Okuyan | h yor. Neyse, bunu geçelim. Başka neler dë 


— Ömer Tanlak'ın partimizin üyesi olup olmadığını araştırıyorum ama üye olduğunu zan- 


— Bu da güzel. Adam MHP üyesiyim demiemirler MHP'den geliyordu diyor. 
— Bak, bu çok ciddi bir durum, şakaya gel- 


— Doğru, doğru, ne kadar ciddi olduğu Hergün'ün yayınından da belli oluyor. 


— Çin ajanı falan masallarından. 
— Ama bunu TİKP yetiştirmiş, önce İGD'ye 


— Ömer Tanlak kaç yıldır ÜGD'de? 


— Beş yıl önce İGD var mıydı? 

— Bilmem, galiba yoktu. 

—O zaman palavrayı bırak, gülünç oluyorsun. Kaç yaşında bu Tanlak? 

— 19. 


— Beş yıl önce ÜGD'ye girdiğinde kaç yaşın- 


— 14 yaşında ÜGD'ye girdiğine göre, iki-üç yıl da yetiştirilmesine koy, demek TİKP bunu 10-12 yaşından beri yetiştiriyormuş öyle mi? 

— Bilmem, galiba öyle oluyor. 

Vallahi bana kalırsa senin yapacağın en iyi şey biraz susmak. Konuştukça rezil oluyorsun. 


veyi 


Bilim Kurulunun yeni kanser tedavi yönteminin 


“bilimsel olmadığı”nı açıklaması üzerine 


Turhan Temuçin:” Dr. Seçkiner Görgün” ün kanser tedavi 

sonuçlarına biz radyoterapistler 

ulaşamadık” 


© "Galile de çağında bilimsel değildi” 


ANKARA 

Ankara Numune Has tanesi eski başhekimi ve halen aynı hastanenin radyoterapi klinik şefi, 
Dr. Temuçin, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültelerinin yetkililerinden oluşan Kurul'un yeni yöntemle kanser tedavisini bilimsel bulmaması üzerine "Bilimde bağnazlığın hâlâ geçerli olduğu çağımızda, bu sonuç doğaldır. Galile'nin çağında dünyanın döndüğü de bilimsel değildi" dedi. 

Bilindiği gibi Dr. Seçkiner Görgün ve ekibi bir süre önce kanserin yeni bir tedavi yöntemi üzerine çalışmalarını ve yeni yönteme tabi tutulan hastaların iyi durumlarını kamuoyuna yansıtmış ve kendilerine olanak tanındığı takdirde bu tedavi yöntemini — geliştirebileceklerini, başarı oranının artacağını açıklamışlardı. 

Yeni yöntemle kanser tedavisi Ankara Numune Hastanesinde bulunan kanserli hastalar üzerinde denenmişti. 

Yeni yöntemle tedavi gören hastalar, tedavinin yararlı olduğunu belirten açıklamalarda bulunmuş 

TRT de konuvwla il 


gili yaptığı bir ropörtajı iki hafta önceki bir programında yayınlamıştı 

Ancak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Seçkiner Görgün ve ckibinin yeni yönleminin "Bilimsel" olmadığı yönünde bir açıklama yapmış ve tedavinin durdurulduğunu bildirmişti 

Bu arada Dr. Seçkiner Görgün ve ekibinin çalışmalarına hastanesinde olanak tanıyan Numune Hastanesi Başhekimi Dr. Turhan Temuçin yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi: 

GÖRGÜN VE 
EKİBİNİN ÇALIŞMASI 
BAŞARILI 

“Yeni yöntem uygulayan Dr. Seçkiner Görgün ve ekibinin ölüm safhasındaki hastalarda yaptığı çalışmalardan alınan sonuçlar, bugün bizim ulaşamadığımız, hız ve kesinlikte idi. Terminal (Ölüm) safhadaki hastalara sağlanan yarar, ağrıyı durdurmak ve yaşam süresini uzatmak da olsa, son derece önemli bir aşama idi. Bu aşamaya biz radyoterapist olarak ulaşamıyorduk. "İşin bilimselliğine gelince, Galile' çağında dünyanın 


döndüğü de bilimsel değildi. " | 

Dr. Turhan Temuçin açıklamasının sonunda 
Dr. Seçkiner Görgün ve ekibinin yaptığı çalışmaının insan vücuduna zararlı solmadığını da belirtti. 


Avukat Aküzüm” ün 


öldürülmesinde kullanılan silah laboratuvara gönderildi 


ANKARA (AA) 

MHP Müfettişi avukat 
Hüseyin Cahit Aküzüni' 
ün öldürülmesinde kullanilan ve daha sunra ola yerinde bulunan Smith-Wesson marka labance- nın bundan öne başkh bir dlayda kullanılıp kullanılmadığının tespiti için laboratuvara gönderildiği ilgililerce ifade edildi. Tabanca üzerinde yapılacak olan laboratuvar inceletimesinden sonra olayın biraz daha aydınlanması beklenmektedir. 

Aynı olayda yaralanan avukat Onur Eren'in ise sağlık durumunun olduk- ça iyiye gittiği hastane yetkililerince açıklandı. 


Bir 
"epik sinema” 
denemesi 


ADAK 


| Yön.imen: Atıf Yılmaz, 


naryo: Başar Sabuncu/ Görün- 


tüler: İzzet Akay/ Müzik: Yalçın Tura/ Kurgu: Özdemir Arıtan/ Oyuncular: Tarık Akan, Necla Nazır, Erol Keskin Yaman Okay, Tuncer Necmioğlu, Haşmet Zeybek/ Yeşilçam Filmcilik yapımı (1979)/İst. o VENUS, | İNCİ, OCAK, SUNAR, ATLANTİK, 
İPEK, KÖŞK, ARI, İSTANBUL, 


YENİ'de. 
Peer em 


Yeşilçam'da 30 yıllık meslek yaşamı- nın verdiği deneyimle ustalaşan Atıf Yılma, çok değişik türlerde, çok değişik 

smelere giren bir sinemacı, 1974'lerde “Zavallılar'a Güney'le birlikte imza atarken, "Kuma" ile bir Güneydoğu Anadolu öyküsü anlatan Yılmaz, 1976'lardü "Deli Yusuf" gibi bir balk efsanesi modernizasyonu yaparken "Mağlup Edilemeyenler" le "ir gazetecinin kendi çapındaki toplumcu mücadelesini ele alıyordu. "'Selvi B “lum, Al Yazmalım"' (1978) yalnızca aniotım yönündenbaşarılı bir Aytmatof uyarlaması, “Kibar Feyzo" (1978) ise topra ağalığını hicveden bir güldürü #wne «siydi. Yılmaz "Ne Olacak Şimdi" dede (1979): güldürü diliyle büyük kent yaşamına ve evlilik ilişkilerine eğiliyor ve italy ın komedilerinin etkisinde değişik bir deneme ortaya koyuyordu. 

"Adak", Atıf Yılmaz'ın, sinemasının ï sk boyutluluğuna kattığı yeni bir halka ôluvər, Yılmaz,bu kez Doğu Anadolu'ya uzuyor, 1962 yılında Erzincan'ın Kargın ilçesinde gerçekten olmuş bir olayı sineaya aktarmayı deniyor. Bebeklik çağınski oğlunu çakısıyla doğrayan genç Mümin'in yaşamını ve bu cinayete dek başından geçenleri anlatıyor Yılmaz. 
Köylü Mümin'e sevdiği Gülbahar'ın verilmeyişini, Mümin'in sevdiği Gülbahar'ı kaçırıp imam nikahı kıydırışını, kasabada kum ve taş kırma işlerinde çalışmasını, hamallık, bahçıvanlık yaparak para kazanışını,sonra kengiierini kabul eden kayınbabasının köydeki evine yerleşmesini, Adana'da pamuğa gidişini, bir iftira sonucu hapse düşüşünü, vb. olayları izliyoruz. 

Yılmaz'ın bu denemesinin Yeşilçam'ın genel sinema anlayışından ayrı bir yönü var , Filmin sonu başından belli, Mümin Tanrıya adadığıikincioğlunu kesmiş ve cinayet suçundan mahkemeye düşmüş. Bu sonu, seyirci başından beri biliyor. 'Adak' bu nedenle seyirciye bir serüven, bir entrika anlatmak istemiyor, Mumin'i bu cinayete iten nedenler, koşullar üzerinde durmak istiyor. Mümin'in cinayet öncesi yaşamından dilimler sunuyor. "Adak" bu kurgusuyla Yunan sinemacısı Angelopulos'un "Yeniden Yaratma" filmini getiri- 


yor akla. 
Ancak Atıf Yılmaz, Yeşilçam standartları karşısında gerçekten cü- 


retli sayılabilecek böylesi bir deneme- den ne denli olumlu bir sonuca ulaşıyor? Burası tartışma götürür, Yönetmen Yılmaz-senaryo yazarı Sabuncu ikilisinin gerçek bir olayı sinemalastırarak amaçladıkları, göstermek istedikleri şey ne? 
Bizce "Anlatılan olay tipik bir toplumsal gerçekliği yansıtabiliyor mu?" sorusunun yanıtından yola çıkmak gerekli. "Adak" bize tümüyle densel inançların etkisinde olan, cahil, yoksul bir yarı-proleterin oğlunu kurban edişini gösterirken belirli neden-sonuç ilişkileri verebiliyor mu? Daha açığı Mümin'i bu işe iten koşullar neler? 
Hangi toplumsal etmenler? 

Bizce "Adak" bu sorulara açık, kesin bir yanıt getirebilmiş değil. "'Adak"'ı izleyen seyirci, Mümin'in davranışlarının nedenini daha çok cehalet ve geri inançlar- da buluyor. Gerçekten de filmin getirebildiği, sergileyebildiği esas etmen bu. 
"Adak" Doğudaki cehaleti, geri inançları, dinsel şartlanmaları anlatıyor denebilir, Ama Adak” bu geriliğe temel oluşturan maddi- toplumsal yapıyı gösteremiyor. Bu gösterilmeyince Mümin'in öyküsü “tipik” olamıyor, herhangi bir cahil kişinin canavarca bir davranışı olarak da yorumlanabiliyor, tekil" kalıyor. Sonuçta bu yüzden seyircide bir toplumsal eleştiri imajı doğmuyor pek. 


Örneğin Osman Şahin'in aynı oğul kesme" olayını "Kırmızı Yel" adlı öyküsinde nasıl işlediğini bir düşünelim. 
Şahin, kahramanının davranışını, canavar lığını, geri inançlarını toplumun maddi yapısıyla bağdaştırmayı ve öyküsüne bir toplumsal eleştiri işlevi yüklemeyi başarmıştır. "Kırmızı Yel''in kahramanı yoksulluk içinde yüzmektedir. Kuraklık sözkonusudur. Şıh sayesinde yağdığına inandığı yağmur onu açlıktan kurtarır, O vakit şıh için, Allah için bir "has kan" akıtmak gerekir. Burada toplumsal se'unlar belirleyicidir, ana etmendir. Bu türde benzeri bir konuyu başarıyla işleyen bir Fransız filminin de adını verexek geçelim: René Allio'nun "Ben Pierre Rivière, Anamı, Kızkadeşimi Bogazladım." 

“Adak"tapek değiştiriimeyen gerçek olay "'astipik'tir. Mümin'in oğlunu Allaha kurban adamasının nedeni, iftira yüzünden düştüğü hapisten kurtulabilmektir. Mümin hapisten çıkar ve"'Ahde vefa edilmezse cezasını herkes 


ezih Ço: 


p.s 


çeker" korkusuyla adağını yerine getirir, Olay bu biçimde işlendiğinde toplumsal eleştirinin yüzeyde ve sığ kalması elbette kaçınılmazdır..Bu nedenle filmde kendisiyle söyleşi yapılırken Osman Şahin'in getirdiği doğru temellendirmeler,ne yazık ki filmde yansıyamamıştır. Hapis bölümün dışında Mümin'in adağını temellendiren hiç bir olay yoktur. 

“Adak''ın sinema dili de üzerinde çok konuşulmaya değer nitelikte, İlk dikkati çeken nokta, yakın planların özellikle çok kullanılması. Bunun yarattığı olumsuzluk olayın geçtiği yörenin, çevrenin yeterince yansıyamaması, Bu, kanımızca önemli bir eksiklik ve yukarıda filmin içeriğiyle ilgili olarak yaptığımız saptamayla da bağıntılı, 

Atıf Yılmaz, "Adak"'ta röportaj tekniğini kullanarak filmin doğal akışına, dramatik yapısına müdahalelerde bulunmuş. Filmini seyirciyi düşündüren, tartış maya yönelten bir anlayışla hazırlanmış. 
Dramatik bölümler dahi kısa çekimlerle ve esas olarak kurguya dayanan bir dille sinemalaştırılmış, Bu anlamda Brecht'in "epik" anlayışına yaklaşıyor Yılmaz'ın denemesi. Öykü geriye dönüşlerle anlatılırken, araya bilim adamları, sanatçılar, 


© 11-14 Aralık arasında yapılacak gösterilerde Cezayir, Senegal ve 
Etyopya filmleri de var 


AKM'de "Mandabi"” adlı filmini izleyeceğimiz Senegalli O, Semben. 


Berlin Uluslararası Genç Sinema Forumu filmleri AKM'de gösterilecek 


pım ve Gösterim Merkezi ile Türk-Alman Enstitüsünün 
Atatürk Kültür Merkezi 11-14 Aralık tarih. 
leri arasında bir sinema şölenine sahne olacak. 


Berlin Uluslararası Genç Sinema Forumuna katılan çeşitli ülkelerden filmler bu toplu gösteride birer seans sunulacak. 
Programda Cezayir'den Buamari'nin "Kömürcü' 
Havalesi", 
“3000 Yılın Ürünü", Yunanistan'dan Angelopulos'un ''36 Günleri" gibi Üçüncü Dünyanın son 10 yıl içinde ortaya koyduğu en önemli sinema yapıtlarından örnekler de yer alıyor. 


rans var. Gerhard Schoenberner'in "Berlin Uluslararası Genç Sinema Forumu ve İşlevi'' konulu konferansı. Tarihi 12 Aralık Çarşamba 18.00'de, 


"Ülkede Sükünet Hakim'' (F. Almanya); 20.00'de; Taviani Kardeşlerin ''Babam ve Ustam" (Padre Padrone) (İtalya). 


de: Bill Douglas'ın "Çocukluğum-Benim İnsanlarım"' (ABD). 


pulos'un 
20.00'de: Muhammed Buamari'nin "Kömürcü” (Cezayir) 


"Posta 
20.00'de Haile Gerima'nın "3000 Yılın Ürünü" (Etyopya). 


sanat “edebiyat 


olayın görgü tanıklarını oynayanlar girerek kendi açılarından bilgi veriyor, yorumlar yapıyorlar Mümin'in durumü üzerine. 1973'te Nejat Saydam, Vasıf Öngören'in epik türdeki oyunu "Asiye Nasıl Kurtulur'u almış, bir Yeşilçam melodramı haline sokuvermişti. "'Adak"'ta ise Atıf Yılmaz, Öngören'in tiyatroda denediğini sinemada uygulamaya çalışmış. 

Yılmaz'ın filminde dikkati çeken bir öğe de yöre adet ve geleneklerini yansıtan olgulara filmde önemli biryer ayrılmış olması. Yılmaz, bize yörenin toplumsal - sınıfsal konumunu pek açmıyor,ama adetlerini bol bol gösteriyor. 
Örneğin bir imam nikahı, bir yağmur duası, hiç bir Yeşilçam filminde bu den. 
li ayrıntılı verilmemişti. Bu yönleri "Adak"'a görüntüsel bir zenginlik getiriyor. 

"Adak" başarılı renkli görüntülere, dengeli bir fon müziği çalışmasına sahip. 
Oyuncular da çok ön plana çıkmadan, seyirciyle özdeşleşmeden ustaca yönetilmişler,. Ama sinemamazın "epik" bir denemesi olarak "Adak''ın seyirciye düşündürttüğü şeyler çok derin, çok temel sorunlar değil. Bu nedenle Yılmaz' ın bu izlenmeye değer filminin asıl eksikliği senaryosunda, 


Kültür Bakanlığı İstanbul ve Film Ya- 


işbirliği sonucu İstanbul 


Berlin Film Şenliği içinde yer alan 


, Senegal'den Semben'in "'Posta Etyopya'dan Gerima'nın 


Düzenlenen hafta içinde bir de konfe- 


HAFTADA YER ALAN FİLMLERİN PROGRAMI İSE ŞÖYLE 
11 Aralık 18.00'de: Peter Lilienthal'in 


12 Aralık 18.00'de: Konferans 20.00' 


13 Aralık 18.00'de: Teodoros Angelo- 
"36 Günleri" (Yunanistan); 


14 Aralık 18.00'de: Osman Semben'in 
Havalesi" (Mandabi) (Senegal); 


40 demokratik örgüt E. Orbey'in 
görevden alınmasına karşı çıktı 


Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Ergin Orbey'in görevden alınacağı haberinin basında çıkması üzerine, İzmir'de 40 kadar demokratik örgüt temsilcisi bir araya gelerek,bu kararın kesin leşmesine karşı çaba gösterilmesi dileğini içeren bir ortak birdiri imzaladılar. 


1.Uluslararası 
Şam Film Şenliğinde 
"Büyük Ödül”ü Irak ve 
Tunus filmleri paylaştı 


Kasım ayının ortalarında Suriye, nin başkenti Şam'da düzenlenen 1. “Altın Kılıç" Uluslararası Film Şenliğinde Irak ve Tunus filmleri “büyük ödülü" paylaştılar, Aralarında Japonya, Cezayir, Yunanistan, Sovyetler Birliği, Suriye, Tür kiye ve Vietnam'ın da bulunduğu 
21 ülkenin katıldığı senlikte, Irak 
adına Muhammed Şükrü Cemil'in "Surlar", Tunus adma da Rıza El Bahi'nin Çakalların Güneşi" adlı filmleri birinciliğe ortak oldular 


Şenlikte ikinci en iyi film Su riye adına katılan Celal El Sabu 


ni'nin "Beşinci Kale"si, en iyi üçüncü film de Cezayir adına katulan Ammar El Askeri'nin "Yararlı"'sı oldu. Vietnam filmi "Hıç Konuşmayan Kız" a jüri özel ödülü verildi. 


1. Şam "Altın Kılıç" Uluslararası Film Şenliğinde, Türkiye, Erden Kıral''ın "Kanal" ve Atıf Yılmaz'ın “Köşeyi Dönen Adam" adlı filmleriyle temsil edilmişti 


Basına «çıklanan metinde şu görüşlere yer veriliy. 

“Göreve başladığı günden bu yana geliştirdiği dinamik ve özlü sanat çizgisi yoluyla Türk tiyatrosunun ülke çapında yaygınlaştırma uğraşını başarı ile sürdüren ve 2 yıla yakın bir zaman içinde seyirci sayısının 5100'ün üstüne çıkmasını gerçekleştiren bir genel müdürün bu görevden alınmasının, ülkemizdeki sanat ve tiyatro hareketi açısından bir kayıp olacağı kanısındayız." 

Öte yandan, İzmirli tiyatro seyircileri ve sanatseverler de ortak bir bildiriyle Orbey'in görevden alınmamasını istediler, Bu bildiride de şöyle deniyor: 

“Biz aşağıda imzası buluann İzmir Devlet Tiyatrosu seyircileri ve İzmirli sanatseverler, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Ergin Orbey'in izlediği sanat çizgisi sonucu İzmir'de oluşan sanatsal ve kültüre! etkinlikleri olumlu buluyor, basından öğrendiğimiz görevden alınma kara rının, göreve geldiği günden bu yana İzmir Deylet Tiyatrosuna göürd sanlılığı ve gelişimi yok edeceği inancımı ta əruz, Böylesi bir kararın gerç ekleşmemesini diliyoruz.” 


"Geçtiğimiz Ayın Filmleri” açık oturumu bugün yapılıyor 


Kultür Bakanlığı Sinema Dairesi'ne bağlı İstanbul Film Yapım ve Gösterim Merkezi ile Sinema Yazaiları Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen "Geçt Ayın Yerli ve Yabancı Filmlerinin Dè dirmesi''! konulu açık oturum bugür. 15.00'te Atatürk Kültür Merkezinde yapılacak. 

Açık oturuma, Cumhuriyet gazetesi sinema yazarı Atilla Dorsay, Milliyet Sanat Dergisi sinema Yazarı Ersin Pertan ve gazetemiz sinema yazarı Nezih Coş katılıyorlar. Oturumda, bu mevsim gösterilen yerli filmlerden "Seninle Son Defa" (F. Tuna), "Vatandaş Rıza" (C. 
Arkın) ve "Adak" (A. Yılmaz) ile yabancı filmlerden "Şebeke"! (A. Teching), "Ayrı" (M. Cimino) ve "Superman" (R, Donner) üzen, de durulacağı, tartışmaların Özellikle bu filmler üzerinde yoğunlastırılacağı bildiriliyor. 


Galatasaray bugün 
Orduspor ile oynuyor 


Şeren:”Kupadaki * 
başarımızı ligde de 


sürdüreceğiz” | 


Hafta içinde yapılan Türkiye Kupası maç larında takımların elde ettikleri sonuçların tas tartışmaları sürerken, Türkiye liglerinde 14 maçtan önce yaptığı açıklamada, ''Kupadaki hafta maçları bugün yapılacak Galatasaray 


şans arayacak 


Kupa şampiyonumuz, Yugoslav rakibi önünde sınav verecek 


BÜYÜKDERE BORONKAY, 
PARTIZAN İLE OYNUYOR 


Büyükdere Boronkay voleybol takımı, Balkan Kupasi (o ikinci tur ilk maçı,igin bugün Yugoslavya'nın” Partizan takımı ile Wkarşılasıyor 


beri hu maçın 
Jamaya çalışan B. Boron kay, Bulgar takımının kupadan çekilmesi 


nedeni ile ilk turu mac yapmadan gecmişti. 

Saat 13.30'da Anadolu Spor Sitesi Salonunda başlayacak olan karşılaş maya, Büyükdere Boronkay'ın şu 6 ile çıkması bekleniyor: Semih, B. 
Sedat, Cem, Murat, Ahmet, Serah 


Milli Takım açıklandı 


İSTANBUL 

22 Aralıkta B.Almanya ile Avrupa Uluslar Kupası grup finalı oynayacak olan Milli Takımımızın 18 kişilik kadrosu 3 
oyuncunun dışında dün açıklandı. Milli Takımlar Başantrenörü Sabri Ki raz, geriye kalan 3 futbolcuyu pazar günü yapılacak lig maçlarından sonra açıklayacağını söyledi. 

15 kişilik kadroda bulunan futbolcular şunlar: Şenol, Turgay (Trabzon- spor), Erol, Cem, Adem (Fenerbahçe), Fatih (Galatasaray), B.Mustafa, K. 
Mustafa (Altay), Erhan 
Önal (Standart Liege), 
Sedat 3 (Bursaspor) Arif (Orduspor), Sadullah (Göztepe), Zafer (Rizespor), Engin (Hertha Berlin), Savaş (A.Demirspor) 


Nuri Kılcı ve Sinan 
Doğan görevlerinden| 


alındılar 


@Görevden alınan İstanbul Bölge Müdürü Metin Erkuş” un yerine Yusuf Şehirli getiriliyor 


ANKARA (AA) 
Dün görevlerinden alınan Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Nuri Kılcı, Bakanlık Müşavirliğine, Müsteşar Sinan Doğan ise 
Gençlik Sorunları Genel Müdürlüğüne uzman olarak atandılar. İstanbul Bölge Müdürü Metin Erkuş, Bursa Bölge Müdürü Celal Olgaç ve Trabzon Bölge Müdürü Hayati Genç de görevlerinden alınarak Beden Terbiyesi Genel Mü- . 
getirildiler, 
Yozgat Bölge Müdürü İbrahim Demir- 
2i ise Giresun Bölge Müdürlüğü emrine 


Yardımcısı Nuri 


dürlüğü o Müşavirliklerine 


verildi 


YUSUF ŞEHİRLİ İSTANBUL 
BÖLGE MÜDÜRÜ OLUYOR 
Öte yandan alınan bilgilere göre İs-Müdürlüğü 
Mimar Yusuf Şehirli'nin getirileceği öğrenildi. Ancak bu göreve atanacak birinin 5 yıllık memuriyeti olması gerekirken 6-7 aylık memuriyeti olan Yusuf Şehirli'nin ne şekilde atanacağı konusunda bir açıklama yapılmadı. 


tanbul Bölge 


İSTANBUL 


başarımızı 


İSTANBUL (ÖZEL) 


Uzun süreden 


hazırlıklarını tamam 


Orduspor karşılaşmasıyla başlıyor. 
Haftalardır galibiyet yüzü görmeyen Gala ay'da Teknik Direktör 


ligde de 


kupaya veda etti... 


OZ Sedat URETEN 
Mumla arayacağız... 


ir turnuva düzenleniyor. Hem 

de uluslararası bir eskrim tur nuvası, Ama gayri ciddi bir organi zasyon olduğu hemen göze çarpıyor Öyle ki, yeterince duyurulmuyor bile, Belki de, "Adet yerini bulsun" düşüncesi hakim. 

Uluslararası nitelikteki bu tumu vaya sadece Bulgar eskrimeiler geli yorlar ve turnuva başlıyor, Ama © ne, turnuvayı pek fazla önemseme diklerinden olacak Rus eskrimeiler 


> turnuvanın ikinci günü geliyorlar ve 


müsabakalara 


o günden itibaren 


katılıyorlar. Katılıyorlar ama, onlar da Bulgarlar gibi dertlerini anlata 


Turgay Şeren, latıyorlar, sürdüreceğiz" dedi. 
Galatasaray'ın Bursaspor galibiyetiyle birlikte artık düzeldiğini ifade eden Şeren, "Orduspor karşısına Bursaspor maçında kazandığımız moralle çıkacağız. . . Artık takımımız gol atabiliyor. Kazanmak için oynayacagız “dedi. 

Son haftaların güçlü Bu takımı Orduspor'da ise Teknik Direktör Fevzi Zemzem, maçtan umutlu olduğunu söyledi. Son haftalarda takımının eski gücüne kavuştuğunu ifade eden Zemzem, puan almak için oynayacakları nı belirtti. 

Karşılaşma İstanbul bile İnönü Stadyumunda saat 14.30'da başlıyor 


Bunun 


kalara 


arayacağız 


İstikrarsızlığa en iyi örneklerden biri olarak Beşiktaş gösterilebilir. 


Fokur, 


fokur... 

Sabri Kiraz,"Almanlardan korkmuyorum. Bende, her tencereye kapak bulunur" de- 


Beden Terbiyesi kışın ortasında 


atletleri 


miş. 
w| sokağa atıyor haberi yok: "ten- 


cerenin fokur fokur Oo kaynadığın- dan..." 


görevine 


Comaneci, şampiyona 
— hayranlarını büyüledi... 


boyunca 


© Atletler yanlış kararın düzeltilmesini istiyorlar 


ANKARA (THA) 


Gençlik ve Spor Bakanı Talat Asal'ın emri ile harekete geçen Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, 


19 Mayıs Stadı çevresindeki barakalarda oturan şampiyon atletlerin kaldıkları odaları boşaltmalarını ve kendilerine kalacak başka yer aramalarını istedi. 

Aralarında Balkan Şampiyonu Mehmet Yurdadön, Sadık Salman ve Avrupa sekinzincisi Sermet Timürlenk'in de bulunduğu atletler ise konu ile ilgili bir açıklama yaparak, "Kışın ortasında kendimize yatacak yer nereden bulacağız. Bu yanlış kararın düzeltilmesini istiyoruz" dediler. 

Öte yandan, Balkan Şampiyonu atletlerimizden Sadık Salman'ın da müfettiş raporları gereğince Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğündeki işinden çıkartılacağı ifade 


“Dünya Jimnastik Şampiyonasında Bayanlar Takım Yarısını Romanya 

kazandı 


FORT WORTH (THA) 

Romen jimnastikçi Nadia Comaneci, sol elindeki sakatlık nedeni ile altın madalyayı kaybetti ama Romen takımı, takim birinciliğini kazandı. 

Çarşamba günü bileğinden sakatlanan Comaneci perşembe gününü hastanede geçirdi ve iyileştiği açıklanarak takım şampiyonasına katıldı. Comaneci sakatlığına rağmen dengede 9.95 puan almayı başardı ve Dünya Jimnastik Şampiyonasında Romanya 389.550 puanla takım halinde birinciliği elde ederken Sovyetler Birliği 388,925 puan alarak ikinci, Demokratik Almanya 388.705 puanla U çüncü, Çin 384.600 puanla dördüncü o! 
du, 


anlattıklarımız, hafta Sarıyer Spor Tesislerinde yaşandı. Böylelikle yabancı ülkelerin azınlıkta olduğu bir uluslararası turnuva daha geçip gitti, Uluslararası turnuvaların özelliği, çeşitli ülkeler den sporcuları biraraya getirmektir. 
Ama öylesine kötü organizasyonlar düzenliyoruz 

mek zorunda önümüzdeki 


cak bir tercüman bile bulamıyorlar Dilsiz lugatı kullanıyorlar, el-kol hareketleri ve işaretlerle dertlerini an- 


yanısıra, o 'eskrimciler 


soğuk bir salonda titreyerek müsaba çıkarlarken, paltolarla, atkılarla yer alan hakem ler buluyorlar. Neyse ki, salondaki yöneticilerin umursamazlığına, Böl ge Müdürü Metin Erkuş katılmıyor ve onun ikazı üzerine ısıtma cihazları çalıştırılarak turnuvadaki soğuk luk biraz olsun gideriliyor 


karşılarında 


geçtiğimiz 


ki, birkaçıyla yetinkaldığımız ülkeleri yıllarda mumla 


Futbolumuzdaki istikrarsızlık kupada da kendini gösterdi 


©Eskişehirspor ile, ligin flaş takımlarından Rizespor ve 


Gul Yenici 


Türkiye kupası 5. basamak maç $ a > larında birçok takım sürpriz sonuç-Beşiktaş sürpriz sonuçlaralarak larla kupaya veda ederken, futbolu muzun istikrarsızlığı bir kez daha kendini ortaya koydu . 


Örneğin 5. turun ilk maçında 2-0'lık bir avantaj elde eden Rizespor, ligdeki başarısını kupada sürdüremedi. Son haftalarda özellikle deplasmanda topladığı puanlarla dikkatleri çeken Orduspor, rövanş maçında Rizespor'a 3 gol attı. 
Böylece, liderin takipçisi Rizespor, kupaya veda etti. 

Anadoluhun güçlü takımlarından Eskişehirspor ise ilk maçta İzmir' 
de sağladığı avantajını koruyamadı. İlk maçta 
0-0 berabere kalan Eskişehirspor, rövanşı kendi sahasında 2-1 kaybetti... 

Yine ligin güçlü ekiplerinden Zonguldakspor un, Denizlispor'a rövanş- ta 2-1'lik bir galibiyet elde etmesine rağmen, Kupaya veda etmesi, şaşırtıcı olan sonuçlardan bir diğeriydi... 

Kupanın en büyük sürprizi kuşkusuz Beşik taş-Lüleburgazspor maçı- nın skoruydu . İlk maç ta 0-0 berabere kalan Beşiktaş, bir 2. lig takımı olan Lülehurgazspor'a Ístanbul İnönü Stadyumunda 2-1 yenildi . . . 
Hem de nasıl? . . Milyon luk futbolculardan kurulu Beşiktaş'ı, Lüleburgaz sporlular çatır-çatır futbol oynayarak elediler, 

Bu arada ligde gol kısırlığı ve puan sıkıntısı çeken Kayserispor'un, son haftaların başarılı takımlarından Diyarbakır. 
spor'a 5 gol atarak, 6. 
tura yükselmesi, futbolumuzun inişli çıkışlı gidişine bir başka açıdan örnek oldu 


Istanbul Hentbol Ligi başlıyor 


ISTANBUL 

Istanbul Büyük Erkekler Hentbol Ligi bugün başlıyor, Bağlarbaşı Spor Salonunda oynanacak olan müsabakaların bugünkü programı şöyle: 

9.30İTÜ-Ferahspor. 

10.45 İstanbulspor- Yüksek Denizcilik Okulu. 

12.15 Beşiktaş - Alibey- 


köy. 
dünün 
Drogrami 
BASKETBOL 


istanbul, o Anadolu 
Spor Sitesi Salonu ; 

16,00 Eczacıbaşı 
Karşıyaka, 

17.30 Efes Pilsen- 
ITO, 

19.00 Fenerbahçe- 
Beşiktaş. 

Ankara 
Spor Sarayı: 

13.00 Muhafızgücü- 
ODTÜ. (2 lig) 

14.30 Kolejliler-Yenışehir İB, 

16.00 Ziraat FSK- 
TOFAŞ SAS, 


VOLEYBOL 


Bursa Atatürk Spor 
Sarayı; 
13.30 Oyak Reno 
@ Altnyuit 


Atatürk 


Doçent... 


(Baştarafı 1. sayfada) 
kim saldırıyordu?” Cinayetler peşpeşe Siralandıkça kamuoyunun kafasında ortaya çıkan soru buydu. Daha sonra olaylar aydınlandıkça cinayet odağı da ortaya çıkıyordu. Orhan Yavuz'un katilinin Cezayir Faysal adlı bir komando olduğu belirlendi. Önce yakalanıp sonra serbest bırakılan sanık şimdi aranıyor. 
Bedrettin Cömert'i katleden komandolar belirlendi, ancak henüz yakalanamadı. Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Fikret Ünsal'ın katilleri ise Adana civarında bir süre terör estiren 
MHP İlçe Başkanının nettiği TİT (Türkçü kam Tugayı) adlı ör; adamlarıydı. Son olarak 
Ümit Yaşar Doğanay'ı öldürenlerin de, daha önce Ankara'da Piyangotepe'de yedi kişiyi ketle- den Erol Türkmen, Ali 
Bülent Orkan -adlı komandolar olduğu belirlendi. 

Bugün anılan Necdet 
Bulut'un katilleri de belirlendi ve yakalandı. Katilleri olay yerine götüren otoyu kullanan, Soner 
Özcan adlı komandoydu. 
Soner Özcan , Türkeş'in Trabzon'da yaptığı gezi sırasında MHP Genel Başkanının hemen yanında yürüyor ve yakın korumasını yapıyordu. 

Bir yıl sonra, bir kez daha hatırlatıyoruz: KatiHer ve perde arkasında- ki kışkırtıcıdan artık hesap sorulmakdır. 


———- 


KAYIP— Refahiye'den 

aldığım nüfus cüzdanımı 

kaybettim, Hükümsüzdür. 
Kaya ÇETECİOĞLU 


17.00 HABERLER 
17.05 FLIPPER 


cak. 


18.00 KÜÇÜK EV 


mak istemektedir. 


maya çalışır. 


19.55 TAŞ DEVRİ 


ele alınıyor. 


20.30 HABERLER 
21.20 1BIŞ'IN ROYASI 


Dizinin 4. 


23.00 BARETTA 
73.45 HABERLER 


TRTI 


05.0u Açılış 

05.05 Türküler 

06.02 Günaydın 

07.30 HABERLER 

09.02 Çocuk Saati 

10.01 Arkası Yarın 

10.30 Hafta Sonu 

13.00 HABERLER 

15.45 Silahlı Kuvvetler Saati 


TELEVİZYON 


Dizinin “Teftiş” adlı ikinci bölümü yayınlana- 


17.05 TATLI KAHRAMANLAR 


Sürekli filmin bu bölümünde Ingalls'lar kent ya: şamından daha çok sıkılırlar. Garvey'ler ve Olo- son'lar da onlar gibi kent yaşamından uzaklaş- 


18.45 DIŞ KAYNAKLI MüZIK 19,10 KAPTAN ONEDIN 


Bu bölümde James, Sonyor Iragansay'la ortakla: şa tekne alır. Amerika'ya yola çıkarlar. Gemiye Portekizli esirler biner. James köleleri kurtar. 


Fred Çakmaktaş'la Barney uyanık bir yönetme: nin çektiği filmlerde bilmeden rol alırlar. 


20.20 ENERJININ FATURASI 


Konutlarda ısı veriminin yükseltilmesi konusu 


bölümünde Nahit'ın başarısı sür ' mektedir. Ancak karısıyla arasındaki anlaşmaz: lık sonunda ayrılmalarıyla sonuçlanacaktır. 


22.00 ZAMAN ZAMAN IÇINDE 


Dizinin "Gazino" adlı bölümü yayınlanacak. 


Dünyaca ünlü... 


UBaştaratı 1. sayfada) 
Prof Cavit Orhan Tütengil 1921 yılında Tarsus'da doğdu. 1944'de Yüksek Öğretmen Okulu öğrencisi olarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirdi. Bir süre, orta dereceli okullarda öğretmenlik yapan Tütengil, 1953'te İktisat Fakültesinde sosyoloji asistanı oldu. 1957'de 'Montesguicu'nun Siyasi ve İktisadi Fikirleri' adlı doktora teziyle sosyoloji doktoru ünvanını ve Ti 
Dil Kurumu Bilim Ödülünü kazandı. Bu arada 
1958 yılında İktisat Fakültesini bitiren Tütengil, aynı fakültede 1960 yılnda doçent, 1970'de profesör oldu. 

Değerli bir sosyoloğumuz olan Tütengil'in, çeşitli gazete ye dergilerde yayınlanan incelemeleri- nin yanı sıra 'Köy Ensttitüsü üzerine düşünceler", "Ziya Gökalp üzerine notlar', "İçtimai ve iktisadi 


bakımdan Oo Türkiye'nin karayo'ları' "Türkiye'de köy sorunu 

'Az o gelişmenin sos- 


yolojisi , 'Kırsal Türkiye nin yapısı ve sorunları", 'Atatürk'ü anlamak ve tamamlamak', 'Sosyal bilimlerde araştırma ve metod', 'Ağrı Dağındaki horoz", * Temeldeki Çatlak" gibi eserleri de vardı. 


Öldürüldüğünde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyoloji Kürsüsü Başkanı olan Cavit Orhan Tütengil evli ve iki çocuk babasıydı. 


——— m 


KAYIP— Nüfus hüviyet cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür. 

Naci KAYA 


17.00 Kisa Haberle, 

17.02 Dilek Kutusu 

19.00 HABERLER 

20.15 Çocuklarımız ve Biz 21.17 Şarkılar 

21.30 Dinleyici İstekleri 23.00 HABERLER 

23.10 Cumartesiden Pazara 01,00 Program ve Kapanış 01.05.-05.00 Gece Yarısı 


TRT2—ğ — 


08.00 Açılış 

08,02 Gün Başlıyor. 

09,00 Türküler Geçidi 

09,20 Gönül Telimizi Titretenler 

11.25 Türküler 

11.45 Küçük Konser 

13.00 HABERLER 

14.00 Türk Dil Kurumu 
Öykü Ödülleri 


14.35 Türküler 

15.00 Dilden Dile 
15.50 Türküler Geçidi 
16.20 Arkası Yarın 
17.30 Yurttan Sesler, 
18.00 Beş Çizgiden 
20.30 Haftanın Ülkesi 
23.00 Caz Sevenler İçin 23.30 HABERLER 
23.55 Kananıs 


TRT 3 — 


07.00 Açılış 
07.02 Güne Başlarkei. 
08.00 Sabah Konseri 
09.00 Türkçe Haberler 
09.03 Merhaba 

11.00 Öğleye Doğru 
12.00 Türkçe Haberler 
12.03 İngilizce Haberler 13.00 Müzik Köşesi 
13.45 Müzik Bahçesinden 15.00 Günün Konseri 


17.0U Türkçe: Haberler 
17.03 İngilizce Haberler 18.00 Gençler İÇin 
19.00 Plak Dolabından 
20.00 Dünden Bugünden 
22.00 Türkçe Haberler 22.03İngilizce Haberler 22.06 Gecenin Getirdikleri 23.00 Cumartesi Konseri 24.00 Gece ve Müzik 
01,00 Kapanış 


Aydınlık 


BAYAŞ Basın-Yayın 
A.Ş. adına sahibi ve 


Yazıişleri Müdürü: MEHMET ATABERK 


Pp Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür: S. AYDOĞAN BÜYÜUKÖZDEN 


Müessese Müdürü: O, GÜRHAN ERTÜR 


Genel Yönetmeni 


ORAL ÇALIŞLAR 


Prof. Tütengil... 


(Baştarafı 1. sayfada) 
rıyı başlattılar. 

Görgü tanıklarının ver diği bilgiye göre, dört saldırgan Profesör Tütengil'i çapraz ateş arasına aidilar. Tütengil, olay yerin de hayatını kaybetti. Ka 


tiller, lacivert renkli bir Murat otoya binerek uzaklaştılar. 


Katiller, Tütengil ho canın cesedi üzerine, "Ne Amerika Ne Rusya, Bagımsız Demokratik Tür kiye savaşımız sürecektir Anti-terör birliği" şeklinde bir yazı bıraktılar. Bugüne kadar böyle bir örgütün adının duyulmadıgı dikkate alındığında, saldırganların bu davranışı bir "saptırma çabası" olarak görülüyor. Emniyet yetkilileri de aynı sonuca vardılar. Gerek işleniş saati, gerek çapraz ateş yöntemi, gerekse misilleme özelliği taşıması Tütengil cinayetinin, Doğanay cinayeti ve aydınlara yönelik diğer saldırılarla tam bir benzerlik içinde bulunduğunu gös teriyor 

Aydınlara yönelik benzer saldırılarda yakalanan veya aranan sanıkların tümü Ülkü Ocaklı komando veya doğrudan doğruya MHP üyesi. Bunlar arasında, Cezayir Faysal, Mikdat Şimşek, Soner Özcan, Ali Bülent Orkan, Erol Türkmen, Aydın Telli, Abdurrahman Kıpçak gibi isimlere rastlanıyor. Öte yandan, misilleme özelliği taşıyan cinayetlerin Darendelioğlu-Doğanay olaylarından sonra bugünkü a;amaya varması, gerginlik ve panik yaratmak isteyen güçlerin çabalarının yoğunlaştığını ortaya koyuyor. Bu konuda, pervasız bir tutum içine girmiş olan MHP odağının yanısıra, Mos- 
«ova güdümündeki gruplar da aynı amacı güdüyorlar. 


“İtiraftaki... 


(Baştarafı 1. sayfada) 'asın-kesin” diye emir verdiğini anlatmıştı. Ömer Tanlak, Abdurrahman Sağkaya'nın Ankara'da yetişmiş bir MHP militanı olduğunu da belirtmişti. 

Ömer Tanlak; gazetemize verdiği "itiraf"'la ilgili olarak gazetecilerle yaptığı görüşme sırasında, kendisinin Antbirlik in basın-yayın bölümünde çalıştığını, Antbirlik Genel Müdürü Sağkaya' 
nın emriyle Aksu Fabrikasına vurucu güç çıkarıldığını ve kendisinin de içinde bulunduğu dört kişilik gruptan Baki Ceylan'ın karşılarına çıkan iki işçiyi tabancasıyla vurduğunu, bunlardan birinin ölüp diğerinin sakat kaldığını söylemişti. 


Milli Eğitim eski Bakanı: Uğur, öğretmen atamalarını eleştirdi 


g ANKARA (ÖZEL) 
STANBUL CHP 
Milletvekili ve eski 

Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur, Bakanlığın uygulamaları ile ilgili uyarılarda bulundu. Ad çekme yöntemi ve yer değiştirme yönetmeliğinin uygulanmasının durdurulmasını eleştiren Uğur, 


“Bu tutumun yangını söndürmek değil, körüklemek olduğunu" söyledi. 

Bilgisayarla atama konusuna değinen Uğur, uygulamanın sonunda doğu, güneydoğu ve gelişmemiş alanlardaki tüm okullara öğretmen gönderildiğini söyledi. Uğur şöyle konuştu: "Şimdi ad çekme yöntemi ve yer değiştirme yönetmeliğinin uygulanması durdurulmuştur. 


“Atamalar ve yer degiştirmeler tekrar hatır ve politik etkilere görə mi yapılacaktır? Böyle bir tutum ad çekme ile atanmış olan ve Bakanliğin adaletli tutumuna güvenerek çalışmakta olan 75 bin öğretmeni büyük bir huzursuzluğa iter. 

Doğu ve güneydoğudaki okullar yeniden öğretmensiz kalırlar. 
Böyle bir tutum yangın söndürmek deği! yangın körüklemektir." 


Adres: Cad. 3/3. 

Cağaloğlu - İstanbul 

Tel:26 52 44 - 22 49 54 

Tel: 26 54 37 

Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı: İst. GONTUR 
Dağıtım: GAMEDA 


TÜRKEŞ'İN 
İN'İKAM ÇAĞRISI 
MHP Genel Başkanı 

Alpaslan Türkeş, ''Namiular diğer partilere de yönelebilir. Şehitlerimizin intikamı alınacaktır. 
Hiç bir güç ve kuvvet bizim başlattığımız büyük yürüyüşü durdurma- ya ve bizlerin hedefi almamıza mani olamayacaktır" dedi 

Alpaslan Türkeş MHP 
Genel İdare Kurulu Üyesi Avukat Hüseyin Cahit Aküzüm'ün öldürülmesi üzerine dün Parti Genel Merkezinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, anarşi ve terörün MHP'lilere yöneldiğini iddia ederek, "Aynı silahm yarın diğer partililere ve diğer kuruluşlara yöneltilmeyeceğini kim iddia edebilir"' dedi. 

OLAY SONRASI 

Tütengil'in öldürüldüğü yerde olaydan sonra 
yapılan araştırmada, 12 
adet boş kovan bulundu. 
Mermilerden birinin 7.65 
diğerlerinin 9 milimetre çapında olduğu belirlendi. Olayda kullanılan, 34 
VV 681 plakalı oto dün öğlene doğru bulundu. 
'Tütengil'in haftada iki gün aynı saatlerde aynı yoldan geçerek işine gittiği ve katillerin bunu bilerek cinayeti planladıkları bir ipucu olarak değerlendirilmeye başlandı. 

Öte yandan, Tütengil' 
in evden çıkmadan 10 
dakika önce polise telefon ederek tehdit edildiğini söylediği iddia edildi, 


“TÜRKEŞ 
TUTUKLANSIN"' 
vinayeti olaydan hemen sonra öğrenen Tütengil'in karısı Şükriye Tütengil, güvenlik görevlilerinden ve basın mensuplarından (o "kocasının katillerinin bulunmasını" 
ve "Türkeş'intutuklanmasını istedi. 
KATİLLERİN OTOSU 

BULUNDU 

Orhan Tütengil'in öldürülmesi olayında kullailan 34 VY 681 plakalı lacivert renkli murat otomobil Edirnekapı'da plakaları sökülmlş ve terkedilmiş olarak bulundu. 

Saat 16.00 sıralarında bulunan otomobil üzerindeki parmak izi tespiti çalışmaları sürdürülüyor. 


Mete Beşen... 


(Baştarafı 1. sayfada) husumetten doğduğunu da tespit edilmiş olduğunu sözlerine ekledi. 

Beşen'in ayrıca, bir işçi kurumu olan MİSK' 
in nerden para aldığının, nereye para harcadığının belli olduğunu söylemesi üzerine, muhabirimiz kendisine emniyet tara- 


fından MİSK Muhasebe, 


Müdürü Şükrü Dağdeviren'in evinde yapılan aramada ele geçen MİSK'e ait ajandada bazı kururuluşlara ve komandolara para dağıtıldığının ortaya çıktığını hatırlattı. Beşen. 
buna karşılık Türkiye'de yalan ve gerçeklerin savaştığını, ama maalesef yalanların ağır bastığının görüldüğünü söylemekle yetindi. 

Beşen, daha sonra, bu tür haberlerin gazetemiz için ilginç olabileceğini, söyleyerek, "Hatta bizimle ilgili haberler genellikle ilginçtir." şeklinde konuştu. 

Ömer Tanlak'a verdiği 4 bin lira konusuna hiç değinmeyen Beşen, Aydınlık hakkında da bir takım yalanlar duyduklarını, fakat bunlara gülüp geçtiklerini söyledi. 


Sahte gözyaşlarını bırakalım 


(Baştarafı 1. sayfada) 


malar birbirini izleyecektir. Ilk telgrafı çekenlerden birisi Türkeş olursa hiç şaşır- 


mayın. 


Sonra ne olacak? Tütengil'in ölüsünün ardından gözyaşı dökenler ne yapacaklar dersiniz? Tütengil'i öldürten örgütün 


üzerine yürüyecekler 


midir? Yoksa göz- 


yaşlarını silip, mendili ceplerine koyacak- 


lar ve yeni bir değerin ölü 


yeceklerdir? 


ünü mü bekle- 


Ülkemizin kaderi üzerine oynanan oyun devam ediyor. Bir yanda Moskova" nın kışkırttığı sahte sol, öte yanda MHP, bu iki terör odağı, ülkemizi kan denizine boğmak amacıyla vuruşuyorar, halkı sindirmeye ve kargaşalığı artırmaya çalışı- 


yorlar. 


Sahte sol, köşeye sıkışan MHP'nin her dönemeç noktasında yardımına koşmaktadır. Kayseri'de kahve tarayan, İstanbul" da Ümit Doğanay'ı öldüren komandolar, sahte solun kendilerine yönelttikleri kurşunlarla ortalığa masum insanlar pozundâ çıkmaktadırlar. Daha sonra tıpkı önceki olaylarda görüldüğü gibi faşist katillerin namluları. Doğan Özlere, İpekçilere, Karafakioğlularına, Ümit Doğanaylara ölüm 


kusmaktadır. 


Artık sahte gözyaşlarını bir yana bırakmak gerekiyor. Tütengil'i kimlerin öldürttüğünü uzun uzun araştırmaya da gerek yoktur. Bu tip cinayetleri işleyenlerin MHP ile yakın ilişkiler içinde olduğu ortaya çıkmıştır. Sokaktaki sade bir vatandaşa sorsanız size suçlunun hangi örgüt olduğunu gösterecektir. 

Dünkü olaydan sonra demeç veren Demirel de suç örgütünü bilmektedir. O zaman yapılması gereken, planlayıcı ve azmettirici örgütün üzerine yürümektir. 17 
yaşındaki çocukları yakalamak soruna çözüm olamıyor. Yenileri ortaya sürülü- 


yor. 


Doğan Öz'ü öldüren İbrahim Çiftçi yakalandı, ne oldu? Abdi İpekçi'nin öldürülmesine engel olabildik mi? Polis sokaklarda katil ararken bir başkası eline silah tutuşturularak cinayete yollandı. Çünkü cinayet üreten çark dönmeye ve işlerini görmeye devam ediyor. 

Tütengil'in ölümünden üzüntü duyduklarını söyleyenler bir gün sonra, Türkeş'le kolkola girerlerse, Doğanayları ve İpekçileri öldüren çark da işlemeye devam e- 


der. 


Ağlamayı bir yana bırakın da cevap verin: Katil üreten partinin üzerine gidecek misiniz, gitmeyecek misiniz? 

Millet sizden bunun cevabını bekliyor. 


ATAMALAR SURUYOR 
Ankara Emniyet Müdürlüğüne Reşat Akkaya getirildi 


HABER MERKEZİ 

EMİREL  hükümetinin başlattığı atama ve görevden alma işlemleri sürerken, Ankara Emniyet Müdürlüğüne 
Reşat Akkaya, Adana 
Emniyet Müdürlüğüne 
Yılmaz Sezgin ve Uşak Emniyet Müdürlüğüne 
Atilla Aksoy'un atandıkları öğrenildi 


DİĞER ATAMALAR 

Bu arada, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından imzalanan kararnameye göre, TPAO Genel Müdürlüğüne Füruzi ı Ardıç, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğüne de Kemal 
Işık atandılar. Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığına bağlı Kooperatifler Destekleme Genel Müdürlüğüne ise Tahsin Kaplan atandı. Kooperatifler Genel Müdürlüğü görevini yürüten Taylan 
Benli de Bakanlık Müşavirliğine getirildi. 

Gençlik ve Spor Ba kanlığı Genel Müdürlük Müşaviri Beklan Susmuş 


1921—1979 


PROF. CAVIT ORHAN 
TÜTENGİL 


Türkeşçi katiller tarafından öldürüldü. 
Ailesine, üniversite mensuplarına ve öğrencilerine başsağlığı dileriz. 


DGBF-İSTANBUL DGB 


BOROLAR, 


ANKARA: Meşrutiyet Cad. 32/8, Kızılay Tel: 25 38 69 O 

İşhanı, 452. Sok. 25/3, Konak Tel: 13 1090 
54 (ADANA: Atatürk Cad.113. Sok. Sefer İşhanı 
Kat:3 No:16 Tel: 103 42/0) TRABZON: Cumhuriyet Mah Kasım Sok. 27/10 Tel: 39 00 [O SİYARBAKIR: Beyazıt 
İşhanı, Kat: 3, No: 30, Dörtyol Tel: 3857 


İZMİR: 
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ALMANYA 

Burgstr. 78 

6 Frankfurt 
M60 


Tek: 
0611 437 595 


ise Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına getirildi. 

Abdullah o Kütküt'ün görevden alınarak yerine atanan Çukobirlik yeni 
Gene Müdürü Cemaî 
Mumcu önceki gün göreve başladı 


DEVLET OPERA VE 
BALESİ GENEL 
MÜDÜRÜ 
DEĞİŞTİRİLDİ 

Devlet Opera ve Balesi sanatçıları ve 40 demokratik kuruluşun tepkisine rağmen Ergin Orbey görevinden alındı ve yerine İsmet Kurt getirildi. 

İsmet Kurt'un ilk icraatı bu gece galası yapılacak olan Nazım Hikmet in oyunundan baleye uyarlanan Ferhat ile Şirin'in sahneden kaldırı!- ması oldu. 

Bu arada yeni Antalya 
Valisi Kadir Uysal görev yeri Antalya'ya girişinde büyük törenlerle karşılandı. AP'li yandaşlarının Uysal'ın şehre girişi sırasında tekbir getirerek kurban kesmeleri, görevi gereği tarafsız davranması gereken Kadir Uysal'a karşı haklı tepkilere neden oldu. 


Bu gösteri düzenlenmeden üç gün önce Karayolları Bölge Müdürü 
Zeki Barın öldürülmüştü. 
CHP Antalya İl Yönetim Kuruluda bu durumu kınadı. 


MHP Gençlik... 


(Baştarafı 1. sayfada) ; 


olarak Silah ve emirler 
MHP Gençlik Kolları Genel Merkezinden alınıyordu' denilmek suretiyle yeni bir yalan ve iftira örneği sergilenmiştir. Sözkonusu şahsın MHP ile uzak yakın bir ilişkisi bulunmadığı gibi gazetede öne sürülen iddiaların bütünü de yalan ve iftira- dan ibarettir." 


YURTDIŞI BÜROLARI 


FRANSA 
95 Rue de la 
Jongulere, 
75017 Paris 


BELÇİKA 
188 rue 
Josaphat, 1 
1030 Brüxelles 
Tel: 6472120 


İSVEÇ 
Gürzün, 
Duvgrand 5/A, 


Sundbyberg, 
Tel: 08/296 628 


—— Tütengil... 


(Baştarafı 5, sayfada) 
elem ile ifade edeyim ki, kan dökülüyor. Bugün,sabahleyin Prof. Tütengil' 
in evinde çıkarken kurşunlanip öldürülmüş olmasını elemle karşılıyorum. Üniversite camiamıza, bütün milletimize ve ailesine başsağlığı diliyorum" dedi. Demirel Ankara'da öldürülen Avukat Hüseyin Cahit Aküzüm'ün ailesi ve arkadaşlarına da başsağlığı diledi. 

Anarşinin milli bir mesele olduğunu tekrarlayan Demirel bütün milletin anarşi olaylarının karşısına dikilmesi gerektiğini söyledi. 

Başbakan Demirel, 
"Canımızı dişimize takıp bunların sonunu getirmemiz gerekir" şeklinde konuştu. Demirel, "Neticede millet bunların hepsinin içinden çıkacaktır, Milletimize, geleceğimize olan ümidimizi hiç bir zaman kaybetmememiz gerekiyor" dedi. 

TİKP:TÜTENGİL'İ 

KATLEDENLERİN 

AMACI SAYGIN 
KİŞİLERİ SİNDİRMEK, 
HATKI 
UMUTSUZLUGA SEVK- 

ETMEKTİR 

Türkiye İşçi Köylü 
Partisi Genel Baskanı Doğu Perinçek, bugün katledilen Profesör Tütengil'in eşine ve İstanbul Üniversitesi: Rektörü Haluk Alp'e bir telgraf çekerek başsağlığı dileklerini belirtti. 

TİKP Merkez Komitesi Profesör Tütengil'in öldürülmesi üzerine ayrıca bir basın açıklaması 


yaptı. Açıklama aynen şöyle: 
"Kültür (o hayatımıza 


değerli katkılarda bulunmuş, seçkin bilim adamı Profesör Cavit Orhan Tütengil'in katledilmesini nefretle kınıyoruz. Cinayetler, anarşiye karşı direnen, toplumun saygı duyduğu kişileri, bilim adamlarını hedef almaktadır. Amaç, birlikten yana rol oynayan, herkesin saydığı sevdiği değerli insanları ortadan kaldır.- mak, sindirmek ve böylece yurdumuzu anarşi odaklarının serbestçe at oynattığı bir alan haline getirmektir, Aynı zamanda amaç, toplumda sarsıntı ve kargaşalık havaşını yoğunlaştırarak halkı umutsuzluğa sevketmektir. 

"Caniler, kendilerini hangi kılığa sokmaya çalışırlarsa çalışsınlar, halkımız onların gerçek kimliklerini çok iyi bilmektedir. Profesör Tütengil'e tetik çeken eller, Doğan Öz'e, Abdi İpekçi'ye, Bedri Karafakioğlu' na Bedrettin Cömert'e, 
Cevat Yurdakul'a ve Ümit Doğanay'a tetik çeken ellerdir. 

"Hükümete geldikten sonra bütün fesat yuvalarının ayağa kalkacağını bildiklerini' ve bu fesat yuvalarının, “üzerine yürümekten çekinmeyeceklerini"' söyleyen Demirel, şimdi cinayetlere karşı ğereken tutumu almalıdır 

'"Anarşiye karşı olan herkesi, bütün demokrat ve yurtsever güçleri terör odaklarına karşı mücadeleye çağırıyoruz. Kaybımız büyüktür, milletimizin başı sağolsun" 

"BU ÖZGÜR 
DÜŞÜNCEYE VE 
BİLİME YÖNELİK BİR SALDIRIDIR" 

İstanbul Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Yönetim 
Kurulu da dün bir açıklama yaparak, Prof. Tütengil'in öldürülmesini kınadı ve "Bu saldırı Tütengil'in şahsında özgür düşünceye ve bilime yöneliktir"! dedi. 

TGS GENEL 
BAŞKANI'NIN 
ÇAĞRISI 

iurkiye Gazeteciler Sendikas' Genel Başkan: Oktay Kurtböke, Cavit 
Orhan Tütengil'in öldürülmesini kınadı ve "'Yetkilileri terörü önlemeye yönelik daha ciddi ve tutarlı önlemler almaya çağırıyorum"' dedi. 

Kurtböke, Tütengil'in 
Türk basınına yaptığı büyük ve önemli katkıların unutulmayacağını da ifade etti. 


“BİLİM 
ADAMLARININ 
HEDEF SEÇİLMESİ 
TESADÜF DEĞİLDİR" 

TİSP Genel Başkanı 
Ahmet Kaçmaz da Prof. 
Cavit Tütengil'in öldürülmesi üzerine verdiği demeçte, ''Faşistlerin hedef olarak en değerli ve saygın bilim adamlarını seçmeleri, bir plan ve program dahilinde katletme- 


Bildstr. 53, 
Utrecht 
Tel: 
314761 


tr. 17236 


HOLLANDA | İSVİÇRE 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leri asla tesadüf değildir." 
dedi. 

“TÜTENGİL'E 
SIKILAN KURŞUNLAR 
TÜRKEŞ'İN 
NAMLUSUNDAN 
ÇIKTI" 

Devrimci Gençlik Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Ali Tablacı ve İstanbul Devrimci 
Gençlik Birliği Başkanı Atilla Aytemur basına yaptıkları ortak açıklamada, Cavit Orhan 
Tütengil'e sıkılan kurşunların, Türkeşlerin namlusundan çıktığını söylediler. 

Tablacı ve Aytemur, bu katliamın yurdumuzu kargaşalığa boğmak isteyen Türkeşlerin, değerli aydınlarımıza yönelttiği son saldırılardan biri olduğunu belirterek şöyle dediler: 

"Bedri 


kurşunlar aynıdır, Türkeşlerin namlusundan çıkmıştır. 


"Köy Enstitüsü mezunu olan Hocamız Cavit 
Orhan Tütengil, 1960'larda Bayar-Menderes faşistlerine karşı Turan Emeksizlerle birlikte demokrasi mücadelesine katılmış değerli bir aydınımızdı. 

"Hocamız vurulduktan sonra cesedin üzerine 'Ne ABD ne Rusya, Antiterör Tugayı' imzalı bir pusula bırakılmıştır. Son günlerde basındajitiraflarla anarşinin Türkeşler tarafından çıkarıldığı yayınlanmaktadır. Kendilerini gizlemeye çalışan,panik içinde olan Türkeşlerin bu oyunu da açığa çıkarılacak ve halk,katillerden hesap soracaktır. 

ÖYMEN: "OLAY ŞOK 

ETKİSİ YARATTI" 

Tütengil'in öldürülmesi üzerine CHP Genel Sekreter Yardımcısı Altan Öymen olayın şok etkisi yaptığını ve büyük üzüntü duyduklarını söylegi: Öymen, kendilerinin yapıcı ve olumlu olmaya çalıştıklarını ancak, Demirel'in CHP ağırlıklı hükümet döneminde rakamlar vererek, kendilerini ülkeyi kan gölüne çevirmekle suçladığını söyleyerek eleştirdi. 

"Demirel anarşinin devletten himaye gördü- günü söyledi, siz bunu nasıl karşılıyorsunuz” şeklindeki bir soruya da Öymen, sözlerin havada kalmaması o gerektiği, somut delillerle ortaya konması gerektiği karşılığını vererek, "'Biz MHP. 
tarafından devlet dairelerine sokulmuş adamla-, rın belirli suçların sanıkları olduğunu isim isim Meclis kürsüsünden belirt» tik. Örneğin, Sadi Somuncuoğlu'nun Özel Kalem Memurluğuna kadar getirilmiş olan Ethem Kıskıs, Balgat katliamı- nın suçlusudur ve kaçmıştır." 

Öymen, Necdet Güçlü'nün * katillerinden 12 
yıla hüküm giymiş ve cezası Yargıtayca onaylanmış Ali Güngör'ün daha sonra MHP Gençlik Kolları Başkanlığına getirildiğini de söyledi. 

İstanbul Barosu Başkanı Avukat Orhan Apaydın,Prof. Cavit Orhan Tütengil'in öldürülmesi olayını kınayarak saldırıların hangi mihraktan kaynaklandığının bilindiğine işaret etti ve "Devletin yetkili organları bu mihraklar üzerine gitmedikçe toplu kıyıma dönüşen cinayetlerin önlenmesi olanaksızdır" dedi. 

MEM-DER 

Profesör o Tütengil'in öldürülmesiyle ilgili bir a-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İstanbul Valisi görevine başladı 


İSTANBUL 

İstanbul Valiliğine atanan Nevzat Ayaz dün görevine başladı. 

Ayaz, görevine başlar- 
/ken verdiği kısa demecin- de İstanbul halkına hizmet etmekten mutluluk 


duyacağını söyledi. 

Ayaz, görevine başlarken İstanbul Vali Yardımcıları, Jandarma Alay © 
Komutanı ve Emniyet 1 
Müdüründen İstanbul'un sorunları hakkında bilgi aldı. 


TİKP içel il... 


(Baştarafı 1. savfada) 
halka dağıttığı bir bildiriyle, İGD'li saldırganların Rus uşağı ve halk düşmanı faaliyetlerini açıkladı. 
Saldırganlar karşısında 


gerilemenin saldırganı cesaretlendirdiğini belirten bildiri halkı olayla ilgili olarak gördüklerini ve bildiklerini açıklamaya çagırdı. 


Hergün... 


(Baştaralı 1. sayfada) tar'ın şimdiye kadar: ifadelerinin altında imzasının bulunmadığını ileri sürdü. 

HERGÜN ÖNCE 
TİKKO VURDU 
DEMİŞTİ 
İpekçi olayını 


gazetesi, 3 Şubat 1979 
tarihinde yayınlanan İpekçi'yi kimler öldürdü başlıklı haberinde şöyle 


diyordu: 
"Olaym kanun dışı 
TİKKO adlı bir komü- 


nist teşkilat tarafından planlandığı sanılıyor." 

Aynı tarihli sayıda "İPEKÇİ'Yİ KİMLER 
ÖLDÜRDÜ" ara başlığı ile verilen haberde aynı nitelikteydi: 

"Milliyet gazetesi Genel Yayın Müdürü Abdi İpekçi'nin katliyle ilgili soruşturma sürdürülürken, bu arada çeşitli görüşler öne sürülmektedir. 
Bu görüşler içersinde akla en yakın ihtimalin İpekçi'nin bir süredir bütün yurtta anarşik eylemleri planlayan kanun dışı TİKKO adlı komünist mihraklarca öldürülmesiir. 

"Daha önce Malatya 
Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu, ardından MHP İstanbul İl Başkanı Recep Haşatlı ile oğlu ve Prof. Bedri Karafakioğ- 
“lu'nun öldürülmesiyle 
Abdi İpekçi'nin öldürülmesi olayı arasında organik bir bağın kurulacağı belirtilmektedir." 

Hergün yazarı Taha 
Akyol ise, aynı gün yazdığı makalesinde Abdi İpekçi'nin öldürülmesini Efram Elrom'un öldürülmesi olayına benzetmeye çalışıyordu. Makale şöyle devam ediyordu: 

"İpekçi Latin Amerika notlarını yazarken oradaki gerillaların orduları askeri diktatörlüklere zorladıklarmnı, böyle ordulara karşı genel bir 

"halk cephesi" kurmaya çalıştıklarını yazmış ve 

"Türkiye'de aynı işi yapacaklarını sanan manyakları uyarmaya çabalamışt. Uyarmaya çalıştığı fanatiklerin o kurşunlarına maruz kaldı." 

AĞCA 
YAKALANINCA 

NE DEMİŞLERDİ? 

Hergün gazetesi Ağca' 
nın yakalanması ile ilgili 
12 Temmuzda verdiği haberin hemen altında "Poliste alınan ifadeler yeniden gözden geçirilmeli" sözleri dikkat çekiyordu. 
Bu sözler Ağca'nın yakalanması haberi ile iç içe geçmişti. Dikkat çeken bu sözlerin ise, Ülkücü Gençlik Derneği İstanbul şubesi eski yöneticilerine ait olduğu yazılıyordu. 
Hergün'ün bu yayını yaptığı gün Ağca'nın polisteki ifadeleri açıklanıyor 


ve Ağca, ilk ifadesinde cò , nayeti işlediği silahı MHP' nin Aksaray'daki binasına bıraktığını söylüyordu. 
KATİL HAKKINDA 
KUŞKU YARATAN 
YAYINLAR 

13 Temmuz tarihli 
Hergün'de ise, Ağca'nın İpekçi'nin katil olup olmadığı konusunda kuşku yaratmak isteyen ifadeler kullanılıyordu. "Cinayetin Esrar Perdesi Bir Türlü Kaldırılamadı" sözlerini manşet yapan Hergün, "Sanıkların ifadeleri çelişkili, Kozakçıoğlu'nun ki ise maksatlı bulundu. ", "Ağca ve Çaylan cinayetin 81. ve 82. sanıklarıdır” diyordu. 

Ağca hakkında kuşku yaratan yazılar ise, şöyleydi. 

"Bu tarihe kadar Abdi İpekçi'nin katili ola- ; rak tam 80 kişi yaka- i lanmıştı. Ama bu tarihte 

81. katil zanlısı Ağca bütün Türkiye'de katil olarak ilan edildi ve emniyet teşkilatının başarısı 'dünya çapında bir başarı' 
olmak değerlendirildi." 

"... Fakat başarılı emniyet teşkilatımızın İpekçi olayı ile ilgili açıklamalarını bir gazete "Birinci katil basına tanıtıldı' şeklinde yansıttı. 

Vatandaş gazetelerde- ki ifadelere bakarak soruyor: Ağca gerçekten katil mi?" 

EMNİYET MÜDÜRÜNE 
YÖNELTİLEN TEHDİT 

Aynı haberde "tetiği 

çektirenleri de yakalamayı amaçlıyoruz" diyen İstanbul Emniyet Müdürü "bulanık suda balık avlamakla" suçlanıyordu. | Haberde şunlar söyleniyordu. 
«w“Emniyet MüdürüHayri Kozakçıoğlu'nun konu ile ilgili açıklamaları bir devlet memurundan çok bir politikacının açıkla malarını andırıyordu. Kozakçıoğlu, bir kanun ve devlet adamı olarak ola yın müşahhas yönlerini vermesi gerekirker hir politikacı gibi geleceğe bağlı, zihinlerde istifham uyandırmaya matuf şu sözü söylüyordu: 'Tetiği çektirenleri de yakalamayı amaçlıyoruz." 

"Şimdi biz de diyoruz ki: bulanık suda balık avlamayı, zihinleri bulandırmayı bwrakıp, elinizde kesin delil varsa açıklayın. Sonra devlet memuru olduğunuzu, hükümetin memuru olduğunuzu unutmayın." 

Kamuoyu, gerek Abdi İpekçi'nin öldürülmesi, gerekse katil M.Ali Ağca' å nın Kartal askeri ceza€ , vinden kaçmasının bir örgüt tarafından gerçekleştiri.diği üzerinde birleşi” | © yor. Ancak bu yargı Her- o gün gazetesini telaşa düşürdü. Ve Hergün gazetesi "İpekçi olayına niçin özel hassasiyet gösteriliyor?" demeye başladı. 


Şeriatmedari... 


(Baştarafı 1, sayfada) taraftarı göstericilerin görevden alınmasını istedik- 


ıklama yapan Mem-Der — leri Batı Azarbeycan Va- 


stanbul Şubesi "Cavit 
Orhan Tütengil'i faşist mihrak katletti. Katiller yakalanıp bu faşist mihraktan hesap sorulmalıdır" dedi. 


TÜMÖD-TÜUMAS'IN 
TEPKİLERİ 

Orhan Tütengil'in öldürülmesiyle ilgili TU- 
MöD ve TUMAS ortak bildiri yayınladılar. TÜ-MöD ve TUMAS'ın ortak bildirileri özetle şöyle: 


"Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil'in hunharca öldürülmesi, demokrasi- den yana, ilerici kesimlere ve halkımıza yöneltilmiş olan cinayetlerin yeni bir örneğidir. 

“Faşist harekete özgü sürekli eylem biçimi, olayları tırmandırmak, iç savaş niteliğine dönüştürmek, halkta yılgınlık ve umutsuzluk yaratma- ya çalışmak iktidar fırsatı yaratmaktır. 


ABONE ÜCRETLERİ 
Yurtiçi 

3 aylık 450 TL 

6 aylık 900 TL 

1 yıllık 1800 TL 


uçak postası ücreti ekle: 


Yurtüşı 

3 aylık 675 TL 
Gaylık 1350TL 
LEZ 
Not: Bu ücrete gönderilen 


lisinin yerine, yeni bir vali atandı. Yeni Valí Ramatullah Mugadem, yerel küçük bir parti olan "İran Radikal Partisinin yöneticisidir. £ 

Tebriz Radyo-TV 'sini ele geçiren Azerilerden bir grup, Azerilerin Tahran'dan atanan valileri ve 


temsilcileri kabul etmeyeceğini duyurdu ve “özerklik istediklerini söyledi. 


Radyo bu arada, Şeriatmedari'nin halkı sakin olmaya çağıran bir mesajını da yayınladı. 

Öte yandan, Şeriatmedari, Kum'da aralarında eski Başbakan Mehdi Bazergan'ın da bulunduğu İslam Devrim Konseyi üyeleri ile görüştükten sonra, özerklik konusundaki bir soruyu, "İçişlerinde yetki istedikleri" şeklinde yanıtladı ve Azerilerin daha fazla hak istediklerini söyledi. 
İran'da en güçlü mu- 


İLAN TARİFESİ 


ik 2700 TL 
'e göre 
Di 


halefet partisi olan - "Cumhuriyetçi İslam 
Halk Partisi" Doğu Azer- j baycan bölgesi lideri Hacı Hüseyin Farisi ise, "Tebriz kenti bizim denetimimize geçmiştir" yolunda bir açıklama yaptı. 

13 milyondan fazla 
Azerinin yaşadığı Azerbaycan'de meydana gelen 


2.4.6. savtalar (Sütun snr) 250 TLO) 3.5.7. 

sayfalar (Sütun,snt) 300 TL 778. sayfalSötun 

Isnt.) 400 TLO S. sayfa renkti (Sütün/snt.) 

500 TLO Yayın ilanı (Sütun /sntj 100TL © 

m, Evlenme, Ölüm (5 sötum/snt.) 500 TL İlanlar (Kelimesi) 10 TL 


olayların,. Şubat Devriminden bu yana en vahim bunalım olduğu deri sürülüyor. 
BAZERGAN'IN 
DEMECİ i 
Eski Başbakan Mehdi Bazergan, Tebriz olaylarının patlak vermesinden sonra TV'de yaptığı konuşmada Azerileri sakin olmaya çağırdı ve bu tür eylemlerin İran'ın birliğini bozduğunu 
Bu arada, İran'ın ğusunda Belucistan bőlgesinde de Beluci lideri devrim muhafızları çe mezlerse ayaklanacaklarını bildirdiler, Beluci liderler ayrıca, bölgelerindeki yönetim karola: 
na Beluci yöneticileri getirilmesini istiyorlar. į 


OL9-OYEĞ6 


belirtti. 


er 


~ Tanlak 


i 


"MİSK Genel 


Sekreteri 


ete Beşen den dört bin lira aldık * 


"Biz saklanırken MHP ile temasımızı muhasip 


Ali Kaçar sağlıyordu” "Kaçar, Genel Merkezde çalışıyordu” 


m Bizi Kaçar sakladı, yerimizi de o buldu” 


"ömer Tanlak'ın 


anlattıkları doğru” 


Eski komando Ömer Tanlak'ın gazetemize yaptığı açıklamalar yurtta geniş yankı yapıyor. 
Gazete bürolarımıza gelen ve telefonla başvuran okuyucular açıklamalarda bulunuyor. 


Bir Antalyalı okuyucumuzun açıklaması şöyle: 


"Aksu İplik Fabrikası, öldürülen iki işçi olayından sonra MHP'lilerin işgali altına girdi. 
Bunun üzerine çevredeki köylerden bazı köylüler, silahlı olarak fabrikayı bastılar ve 27 
MHP'liyi yaraladılar. Bu olay üzerine fabrika-MHP işgalinden kurtuldu. 


“Abdurrahman Sağ kaya, Bakanı Agah Oktay Güner'e mektup yazarak,'Fabrikayı neden bu AP'lilerden arındırmıyorsunuz? diye sordu. 
Bakan, Sağkaya'ya gönderdiği cevapta,'Arındırmak istiyorum ama AP şu anda Antalya'da çok güçlü. Henüz bizim gücümüz yeterli değil' dedi. à 


"TEKSÍF Başkanı Fikri Gökkaya olayları doğru, Ancak Fikri Gökkaya daha sonra kendi sendikasından işçilerin üzerine ateş açmaktan bir süre Alanya Cezaevinde yattı. 


“Hüseyin Koç olayı yanlış. Onu Adnan Akçan vurdu. Halen 24 yıl hapis cezasından hapiste. Önce Antalya Cezaevinde yattı, fakat sonra başka yere nakledildi. İfadesinde cinayeti işlediğini kabul etti. 


"Osman Güzel adında bir MHP'li vardı. Bir gün Antbirlik gazetesinde 'Osman Güzel'i bir solcu vurdu" diye haber çıktı. Oysa aslında Osman Güzel tabancasını temizlerken kendisini vurmuştu. Abdurrahman Sağkaya'dan sonra gelen Genel Müdüre, Konyalı Avukat Orhan Tosun (Turizm Bakanlığından Hazine Hukuk Müşaviri) Osman Güzel'i getirdi ve işe alınmasını istedi. Genel Müdür gazeteyi gösterdi ve "Solcular vurmuş, sen milliyetçi misin?" diye sordu. Osman Güzel, "değilim" diye cevap verdi. Yeni Genel Müdür ''Ama ben milliyetçiyim" diyerek Osman Güzel'i işe almadı 


"Bana bu açıklamalarımı yapma fırsatını «verdiğiniz için teşekkür ederim." 


"Davadan dönen" eski komando ömer Tanlak, gazetecilerle konuşur ken, MHP yanlısı MİSK 
Genel Sekreteri Mete Beşen'den para yardımı gördüklerini açıkladı. 

ömer Tanlak konuyla ilgili olarak şöyle diyorwi 


Tanlak — Daha sonra Ankara'ya MİSK'e geldik Beşen'den 4 bin lira para aldık. 

Gazeteci — Kimden? 

'Tanlak — Mete Beşen. 

Gazeteci— Örgütlenme Sekreteri. O da tutuklandı. 

Gazeleci— MİSK olayı dolayısıyla tutuklandı. 

Gazeteci— 4 binlira aldınız, Evet? 

Tanlak— Daha sonra bir müddet görünmedik. 

Gazeteci— Mesela sen nerede duruyordun? 

Tanlak— Etlik'te, bölgedeydim. 

Gazeteci— Evin de orada mıydı? 


Tanlak— Hayır. Evim Antalya'daydı. 
Gazeteci — İşi sana 


burdan kim sağladı ora- a? 

Tanlak— Baki Ceylan sağladı. Abdurrahman Sağkaya'nın ülkücü olduğunu söyledi. 

Gazeteci— Kim gönderdi seni burdan oraya? 

Tanlak— Baki Ceylan orada vurucu güce ihtiyaç olduğunu söyledi, beni çağırdı. 

Gazeleci— Orda ne iş yapıyordun fabrikada? 

Tanlak— Orda, fabrikada değil. Basın-yayın bölümünde çalışıyordum. 


Gazeteci— Sen aslen 
An karalı mısın? 

Tanlak — Hayır, Erzincanlıyım 

Gazeteci — Dört binlirayı aldın, Bir müddet saklandınız. Sonra ne yaptınız”? 

'Tanlak — Daha sonra 


pek ismimiz falan çıkmadığı için 

Gazeteci Gazeteler de falan baktınız hiç bir şey yok 

Tanlak — Evet. Tekrar ortaya çıktık 


MHP ile teması 
Ali Kaçar sağlıyor 


Gazeteci — Peki, siz bu saklanma halindeyken MHP'den sizinle temas eden hiç kimse var mıydı? 

'Tanlak — Ali Kaçar vardı. 

Gazeteci — MHP'den? 

Tanlak — MHP'den, 


Gazeteci — Kimdir bu? 

Tanlak — Bu muhasiplik falan yaptı. 


Gazeteci — Antalya'da mı? 

Tanlak — Hayır Ankara'da. Aslen kendisi de Antalyalıdır. 

Gazeteci — Bu MHP' 


nin genel merkezinde mi 


çalışır? 
Tanlak — Evet 
Gazeteci— Muhasebeciydi. 
Tanlak— Evet. 


Gazeteci — Ne diyordu sizi gördüğü zaman? 
© Tanlak — Bize para fa- 
Jan sağlıyordu. 

Gazeteci — Yani, yerinizi falan dao mu sağladı sizin? 


Tanlak — Tabii, 

Gazeteci — Nerede saklandınız? 

'Tanlak — Arkadaşın evi vardı, orda kaldık. 
Daha sonra Etlik'e gittik. 

Gazeteci —Bu Etlik 
Ülkü Ocağı kapatılmış mıydı? 


Tanlak — Evet, kapatıl. 
mıştı. Bu sıkıyönetimin gelmesi dolayısıyla Genel Merkezin emriyle bütün teşkilatlar kapandı. 

Gazeteci — Ha, Genel Merkezin emriyle, Kendisi kapattı yani değil mi? 

Tanlak — Evet kendisi kapattı. 


Gazeteci — Yani, gençlik kollarının emriy 
İri 


Gazeteci — Kendileri kapattılar ya bunların. Sıkıyönetime yardımcı oluyoruz, diye. 


Gazeteci — Peki bu 
Etlik Ocağı karışmış mıydı başka Olaylara? 


Antalya dışında? 


YARIN: 
Piyangotepe olayları 


ve 
Erol Türkmen 


amala 


e 


MİSK yöneticileri topl 


GEÇTİĞİMİZ bulunan MİSK Eğitim gürültüyle sarsıldı. Alt kattaki garajda bir bom- 


temmuz ayında, Ankara'da Merkezi, büyük bir 


ba patlamıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü uzmanları, patlamanın bomba yapımı sırasında olduğunu kesin bulgularla belirlediler. Resimde, bomba yapımında kullanılan ve MİSK Merkezinde bulunan çeşilli malzemeler görülüyor. 
Temmuz ayındaki olay, büyük yankılara yol açmış ve MHP yanlılarının ne derece pervasız olabilecekleri konusunda kamuoyunun ilgisini toplamıştı. MHP'liler binalarının POL-DER üyesi polisler ve Polis Enstitüsü öğrencileri tarafından bombalandığını iddia etmişler, ancak yapılan soruşturma sonucu bu iddianın asılsız olduğu anlaşılmıştı. 


Geçen yıl aralık ayında yapılan MISK 3. Olağan Genel Kurulundan bir görünüm. İstanbul'da Beyazıt Ömür Düğün Salonunda yapılan Genel Kurula katılanlar arasında en çok dikkat çeken iki kişi, Alpaslan Türkeş ve Celal Bayar'dı. MHP Genel Başkanı Türkeş'in kendi doğrultusundaki bir kuruluşun kongresine katılması doğal karşılanabilirdi, ama Celal Bayar'ın bu davranışı ancak son birkaç yılda yaptığı zigzaglarla açıkla nabilirdi. 


ğı çok sayıda olay hakkında Sıkıyönetim soruşturma açtı. 


©Sikiyönetimin elindeki ajandaya göre MİSK” in komandolara 19777 de dağıttığı paranın tutarı 626 bin lira 


© Mete Beşen MİSK garajında bomba imali nedeniyle diğer MİSK yöneticileriyle birlikte gözaltına alınmıştı 


© MİSK te imal edilirken patlayan bomba iki kişinin ölümüne neden olmuştu 


@Askeri Savcı, MİSK yöneticilerinin silahlı çete kurmak suçundan 


tutuklanmalarını ıstemişti 


18 Temmuz 1979 günü MİSK garajında bomba 
imal edilirken patlama meydana gelmiş ve polis memuru İskender Karyağdı ile Mustafa Arıcak adında bir kişi ölmüştü 


MHP ve MİSK, kendilerine dışardan Polis Enstitüsü öğrencileri tarafından bomba atıldığını iddia etmişti. Oysa, yapılan araştırma sonunda,bombanın MİSK'in garajında imal edilirken patladığı anlaşılmış, aralarında Genel Sekreter Mete Beşen'in de bulunduğu MİSK yöneticileri gözaltına alınmışlardı 

Olaya el koyan Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcısı. MİSK yöneticileri hakkındaki iddianamesinde, bunların silahlı çete kurmak suçundan tutuklanmalarını istemişti 


Mahkemenin sanıkların tutuksuz olarak yargı- 


lanmaları şeklindeki kararı, MHP ve MİSK tarafın. 


dan yöneticilerin beraat ettiği şeklinde kamuoyuna duyurulmuştu. 


MiSK' in dağıttığı paralar 


ODTÜ Rektör Yardımcısı Profesör Mehmet Kıcıman'ın evine patlayıcı atmak, ODTÜ öğretim Üyeleri Derneği Başkanı Profesör Tosun Terzioğlu'nu öldürmeye azmettirmekten Ankara Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde yargılanan ve 10 yıl hapse mahkum edilenülkücü İşçiler Demeği Genel Sekreteri Mustafa Sami Barsan'ın MİSK'ten para aldığı sorgusu sırasında saptanmıştı. Barsan'ın ifadesi üzerine Sıkıyönetim Komutanlığı Çalışma Bakan- 


lığına, Ankara Valiliğine, Emniyet Müdürlüğüne başvurarak, MİSK'in 1977-1978 yılır'a ait hesaplarına el konulmasını istemişti. 


MİSK Muhasebe Müdürü Şükrü Dağdeviren'in Mamak Esentepe PTT üstü 296 nolu evinde yum aramada, 7.65'lik ruhsatsız bir tabanca ile MİSK'e ait olduğu saptanan bir ajanda bulunmuştu. 


Ankara Emniyet Müdürlüğünün Sıkıyönetim Komutanlığına gönderdiği yazıda,1977 yılında da-Zıtılan paranın 626 bin lira olduğu belirtilmişti. 


Paralar kime verilmiş 


Ankara Emniyet Müdürlüğünün sözkonusu yazısında, Ülkücü İşçiler Derneği Genel Başkanı Muzaf-. 
fer Şahin'e, Ülkü Ocakları Ankara Şubesi Başkanlarındane Mamak Tepecik otobüsünü kurşunlamaktan hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan Esat Bütün, MHP Gençlik Kolları eski Başkanı Türkmen Dırdır'ın da aralarında olduğu eylemcilere para verildiği belirtiliyor. 


Ajandada yer alan ve MİSK'in para verdiği kişi ve kuruluşlar şöyle: 


"Esat Bütün, Fahri Öztaş, Muzaffer Şahin, H. 
Çetiner, M. Sami Barsan, Balgat Ülkü Derneği, Mustafa Karapınar ve Ülkücü İşçiler Derneği, Türkmen Dırdır, Tayyar Kopan, Ocak (muhtemelen Ül kü Ocakları), Kemal Aslan, Büyük Ülkü Demeği, Gülveren (?) Ülkü Ocakları (makine silah bedeli) Muhsin Yazıcıoğlu. 


Davadan dönen komando ömer Tanlak, anarşi olaylarını. perde gerisini aralamaya devam ediyor. Önceki günkü yayınımızda, 
Antalya Aksu Fabrikasında işlenen cinayeti tüm açıklığıyla kamuoyuna sunan 
Tanlak, bugün de cinayetten sonra kimler- 


İ den yardım gördüğünü 


yakalanmasını Önce anlayamamıştık. Çalıların içinde tam 9 
saat kaldık. Yürüyecek hal kalmamıştı. 

"Bizi arayanlar, işi çalıları yakmaya kadar ogötürmüşlerdi. 
Biz oradan ge; saatlerde (saat 9'da) çıktık. Zafer Büyükkaragöz'ün evine gittik. Silahları bırakarak An- 


ortaya seriyor 

Tanlak, 18-19 Kasım,1977 günü işlenen cinayetten sonra 
Ankara'ya gelen katil 
Baki Ceylan ve arkadaşlarının, burada ne yaptıklarını ayrıntılarına kadar anlatıyor. 
Tanlak'ın yazılı ifadesinde konuya ilgili şu satırlar yer alıyor: 

“Hasan Çiçek'in 


© Misk, katil Baki Ceylan'a sahte kimlik ayarladı. Saklanması için Tarsus'ta bir fabrikaya yerleştirdi 


kara'ya geldik 
"Ankara'da önce 
Ülkü Ocakları Genel Merkezine gittik. Oradan bize Ülkü-Tek'e gelmemizi ihtiyaçlarıgitmemizi söylediler. mızı söylememizi iste-Ülkü-Tek'ten Mete di. 
Beşen'i sorduk. Ordan bize MİSK'e gitmemiz 


bize fazla bir şey sormadan kendisinin elinden 4 bin lira para aldık. 
Kendisi bize yine 


"Oradan ayrıldık. 
Daha sonra Baki Cey- 


gerektiğini söylediler. lan bizden ayrılarak 

.MİSK binasında Tarsus'ta bir fabrika-Mete Beşen'i gördük. da yönetici olarak Durumu bildiği için calışmaya başladı. 


© Mete Beşen bizden yine gelmemizi ihtiyaçlarımızı söylememiz istedi 


Burada da birçok olaya karışmıştı. Buraya 


gördüm. Etlik Lisesine devamlı gidip gelmeye 


yerleşirken MİSK ken- başladım. Bugünlerde disine Şahin isimli bir tekrar eylemlere sahte kimlik ayarlaya- başladım. Ayn zarak bir süre saklanma- manda (Müteahhitler 


sını sağlamıştı. Lokali denen bir ku- 

"Bu arada bizlerin marhaneye takıldım. 
aranma durumumuz Burada bir süre deolabileceği için ben vamlı oturdum. Daha ayrılmamayı, olayların sonra ise yine eylem içinde kalmayı, bir yapma konusunda 


süre beklemeyi uygun karar verdim," 


